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MEDITATIE

Tijdens de cursus van afgelopen jaar kregen we een opdracht om een
‘minipreek’ te maken aan de hand van een tekst uit het leven van Jozef.
De tekst voor deze preek is Genesis 45:3, waar het volgende staat: Jozef
zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers
waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door
schrik voor hem overmand.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Juda heeft zich uitgesproken en
zijn pleit ingebracht. Wat zal die onderkoning nu zeggen? Ja, het is een
beroerde situatie. Ze zijn in de volle overtuiging dat zij het goed hebben
gedaan en nu staan ze hier voor de onderkoning. Ze hopen dat de
onderkoning hun inbreng honoreert. Wat zal nu het woord van de
onderkoning zijn? Daar klinkt iets in onbegrijpelijke taal voor hen. In één
keer lopen er mensen de zaal uit. Degenen die bij de rechtsgang gekomen
zijn, worden naar buiten gestuurd. Daar staan ze dan, alleen, samen met
de onderkoning. Wat zal er nu gaan gebeuren?

De onderkoning huilde luid. Ja, zo luid dat de Egyptenaren in het huis van
farao het hoorden. En dan klinkt het: ‘lk ben Jozef!” Horen zij het goed?
Wat heeft dit te betekenen? Ze begrijpen niet wat er gebeurt.

‘Ik ben Jozef. Ik ben het, vrees niet!” Het lijkt wel een donderslag bij
heldere hemel. In één keer komt alles voor hen voorbij. We lezen in ons
tekstgedeelte: ‘maar zijn broers waren niet in staat om een antwoord te
geven, want zij waren door schrik voor hem overmand.’ Jozef zegt: ‘lk ben
Jozef. Vrees niet. Ik ben het die met u spreekt.’

Als we zo de geschiedenis van Jozef lezen, dan weten wij dat dit moment
er aan zat te komen. We weten ook hoe het vervolg is, maar hoe zal dit
voor de broers zijn geweest. Het woord wat hier gebruikt wordt, heeft te
maken met oorlogstaal. Ze waren zo vol angst als een soldaat wanneer de
vijand op hem afkomt. Zij weten niet waar ze heen moeten vluchten. Dat
is wat hier ten diepste gebeurt. Zo vol van angst.



Ik ben Jozef. Ik ben Jozef, die jullie hebben overgeleverd en verkocht naar
Egypte. Ik ben... ja,.. wanneer dat klinkt, slaat de angst om het hart.

Ik ben Jozef. Ik ben... Jezus. Ik ben Jezus, Die u hebt overgeleverd om...,
waar u in uw leven geen boodschap aan had. Ik ben Jezus Die aan het
kruis is gegaan, Ik ben het Die hier voor u staat, Ik ben het Die met u
spreekt, Ik ben Jezus. Kom bij Mij en vrees niet.

Als dit woord zo tot ons komt, dan geeft dat misschien wel een blijk van
herkenning. Uw gedachten gaan terug naar het moment dat u de Heere
Jezus hebt ontmoet. Voor de een zal dat op een andere manier zijn
gegaan dan voor de ander, maar toen klonk het toch in uw leven: ‘lk ben
Jezus. Vrees niet.’ Ja, op het moment dat Jezus in uw leven kwam en hij
zich aan u bekend maakte, toen kon u toch niet anders dan uw leven aan
Hem geven. Hij was de eerste die bij u binnenkwam en Zijn naam
noemde. Toen ging er van alles door uw gedachten heen. Ontkomen was
niet meer mogelijk, want u stond oog in oog met Jezus. Hij zei: kom je bij
me, want |k ken je wel. Ik weet wel waar je mee zit. Al je tekorten en al je
zonden. Geef het maar aan Mij. Ik weet wel dat je geen woorden hebt,
maar het is goed, want Ik ben gekomen. Ik ben gezonden. Ik ben
uitgezonden vanuit God de Vader om jullie te behouden in het

leven. Daarom wil ik je genade geven. Ik ben Jezus.

BlJ DE DIENSTEN

Inmiddels zijn we al een heel eind met de prekenserie van de zonen van
Jakob. We hopen daar in de komende periode mee verder te gaan.

De dienst van zondag 17 september staat in het teken van het Heilig
Avondmaal. De tekst voor de preek tijdens de bediening van het
avondmaal vinden we in het tweede gedeelte van de zegening van Juda,
Genesis 49:10-12. In de avonddienst, waarin we nabetrachting en
dankzegging over het avondmaal houden, denken we met elkaar na over
Gad.



In de dienst van 1 oktober willen we met elkaar nadenken over de
zegening van Aser. Op deze zondag is het ook Israélszondag. Een dag
waarop de kerk zijn verbondenheid met Israél uitspreekt.

ACTIVITEITEN

In het jaarschema zijn alle data voor de activiteiten voor het komende
winterseizoen ingepland. Uiteraard is dit D.V. (zoals de Heere het wil). Om
een goede verdeling over het jaar te maken zijn er al een aantal
activiteiten voor de startzondag.

BIJBELKRING

De eerste avond voor de Bijbelkring is op woensdag 6 september om
19:30 uur. Aan de hand van de Bijbelstudie over het Bijbelboek
Openbaring met als titel “Mensenzoon tussen de kandelaren” willen we
het Bijbelboek met beloften voor de kerk behandelen. We hopen op een
gezegende start en een goede ontmoeting. Vorig jaar werd er gevraagd
om vooraf de data bekend te maken voor de Bijbelkring.

De data zijn achtereenvolgens: 6 september 2023, 4 oktober 2023, 15
november 2023, 13 december 2023, 24 januari 2024, 14 februari 2024, 6
maart 2024 en 3 april 2024.

UIT DE PASTORIE

In de komende periode heb ik mij opgegeven voor een vervolgstudie van
de cursus existentieel Bijbellezen in relatie tot de preek. Hier wordt een
verdiepingsslag gemaakt voor het maken van preken. Ik heb gemerkt dat
ik het fijn vind om met collega’s hierover na te denken, maar ook dat het
mij veel brengt in het maken van preken. Vandaar dat ik mij heb
aangemeld. Daarnaast wordt er in dit vijfde jaar een korte verplichte
cursus gegeven door de PTHU. Welke dat is en wanneer deze begint is
nog niet bekend.



GROET

Ook namens mijn vrouw en kinderen wil ik u hartelijk groeten met de
woorden die we vinden in Psalm 32:11 ‘Verblijd u in de HEERE en verheug
u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!’

Ds. F. Pierik

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
03-09 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk
06 -09 20.00 Bijbelkring Kerk

KOPIE OKTOBERNUMMER
De kopij voor het oktobernummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag
22 september 2023.



MEDITATIE

In de vorige kerkbode heb ik geschreven over Jozef die zich bekend heeft
gemaakt aan zijn broers. Nu wij zo midden in de prekenserie over de
zonen van Jakob zitten, lijkt het mij goed om nogmaals uit die
geschiedenis te putten.

We lezen in Genesis 46 dat Jakob in de richting van Egypte gaat. Hij wordt
namelijk, ondanks de hongersnood, opgehaald om zijn laatste jaren met
zijn familieleden door te brengen onder de goede zorgen van zijn zoon
Jozef in Egypte.

Alles is inmiddels in gereedheid gebracht om te gaan vertrekken. Jakob
vertrekt met heel zijn huishouden, met alles wat hij had in de richting van
Egypte. Jozef komt hem tegemoet. We lezen daarover in de verzen 28 tot
en met 34. Daar lezen wij: ‘Toen zei Israél tegen Jozef: Nu kan ik sterven,
nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog.’

Moeten we eens bedenken wat dat betekent. Die oude vader ziet zijn
zoon weer terug, waarvan hij meende dat hij gestorven was. Dan moet
toch ook hier klinken wat Jozef reeds gezegd had: ‘Ik ben voor jullie
uitgezonden om jullie te beschermen.” Zo mag dat ook gaan gelden voor
de oude vader, die de bescherming van zijn zoon nodig had tegen de
zware tijden die er toen waren.

In bijbels licht is hier natuurlijk veel over te zeggen, want het is ook de
Zoon van God die zowel jonge als oude mensen wil beschermen en Zijn
genade wil geven. Het is de Heere Jezus Christus die verkocht is geweest
aan de kwaaddoeners en zo aan het kruis is gehangen. Daarom is het
mogelijk om genade te krijgen. En dan moeten we tekstgedeelte aan het
einde van vers 30 zo lezen: De Heere Jezus Christus leeft. Hij is opgestaan
uit de doden. Zo kan hij ons beschermen en genade schenken.

Misschien is het ook goed om een ander aspect in dit tekstgedeelte te
benadrukken. Dat komt niet zozeer vanuit het tekstgedeelte op, maar
vooral vanuit de cultuur van toen. Er waren toen nog geen sociale
voorzieningen zoals wij die nu kennen, waarin mensen op hun oude dag
compleet verzorgd kunnen worden in een verzorgingshuis.



Het was toen gebruikelijk dat de kinderen voor de ouderen zorgden. We
zien dat in de huidige maatschappij steeds meer terugkomen. Of wij het
nu willen of niet, er zal weer gezorgd moeten worden door de kinderen of
mantelzorgers, wanneer mensen ouder worden. Dat maakt dit
tekstgedeelte voor vandaag heel actueel. Ook in onze gemeenten zijn er
mensen die van hun kinderen afhankelijk zijn. Wat is dan de nood hoog
wanneer kinderen ver weg wonen. Zeker als zij ook nog een gedeelte van
de zorgtaken op zich moeten nemen.

Laten we in de gemeente omzien naar elkaar, in het bijzonder naar hen
voor wie dit geldt. Opdat zij niet vereenzamen en in de avond van het
leven van mensen om zich heen mogen weten.

BlJ DE DIENSTEN

In de maand oktober hoop ik drie keer voor te gaan in uw midden. In de
dienst van 1 oktober in de ochtenddienst wil ik met u nadenken over de
geboorte en het leven van Gad. Dan is het tevens Israéls-zondag. Gad had
het niet makkelijk. Ook dat zien we in het huidige Israél terug.

Op 22 oktober wil ik met u nadenken over het gebed. We hebben hier in
het vorige seizoen op de Bijbelkring over gesproken en nagedacht over
mogelijke andere onderwerpen die leven in de gemeente. Een van die
onderwerpen was het gebed. Graag wil ik dan met u hierover nadenken in
de dienst en in de verkondiging. Op die avond is het ook jeugdkring. Dat
wordt dan ook het thema voor deze avond.

Op 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Bidden en danken
hoort bij elkaar. Graag wil ik dan als vervolg op het thema gebed ook de
dankdag in dat kader plaatsen. De dienst van dankdag begint om 19:30
uur. We hopen op gezegende ontmoetingen.



ACTIVITEITEN

Bijbelkring

De tweede avond voor de Bijbelkring is op woensdag 4 oktober om 19:30
uur. Het gaat op die avond over de zeven brieven aan de gemeenten in
Asia. De eerste avond was goed bezocht, ondanks de warmte. Wanneer
we met zo’n groep bijeenkomen dan zien we dat er meer gesprek en
diepgang plaatsvindt. Laten we ook de komende avonden trouw blijven
bezoeken.

Jeugdkring

Op 22 oktober is de eerste jeugdkring van het nieuwe seizoen. Het thema
voor die avond is het gebed. We komen na de dienst samen bij Remco en
Lisette. We hopen op een goede ontmoeting en een gezegende avond.

MEDEDELINGEN UIT DE KERKENRAAD

Het gebouw Bethel is inmiddels weer een heel eind op orde. Het heeft
een tijd geduurd, maar nu is er dan toch uitzicht dat het half oktober klaar
zal zijn. We mogen Hans, Joop en anderen die zich hebben ingezet
bedanken voor de inzet. We hopen dat het ‘nieuwe’ Bethel voor ons
daadwerkelijk ook een Bethel mag zijn. Wanneer Jakob vlucht zegt hij bij
Bethel “God was aan die plaats”. Dat het ook voor ons een plaats is waar
we veel mogen leren wat God met ons voor heeft. Dat we zowel in de
kerk als in het gebouw Gods aanwezigheid mogen ervaren.

GROET
Ook namens mijn vrouw en kinderen wil ik u hartelijk groeten met de
woorden die we vinden in Titus 3:15. ‘Allen die bij mij zijn, groeten u.
Groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen.
Amen.’

Ds. F. Pierik



VROUWENOCHTEND
Vrouwen van Eén

Alle vrouwen van Een worden weer uitgenodigd om op woensdagochtend
18 oktober bij elkaar te komen. Hopelijk weer in Bethel, maar anders in
de kerk.

We willen een Bijbelstudie doen over psalm 45. Thema: Een kleurrijke
bruid. Het past mooi bij het huwelijk dat de week ervoor gesloten mag
worden. In de Bijbelstudie gaat het over een bruiloft en kleurrijke
beschrijvingen van het werk van de Heilige Geest. (Bijbelstudie uit het
Vrouw tot vrouw magazine van juli 2023)

We hopen op een gezegende ochtend. Het is van 9:30 tot 11:30 uur. ALLE
vrouwen van de gemeente zijn welkom.

Heeft u al een agenda van 2024? Zet dan ook alvast woensdagavond 6
maart 2024 in uw agenda. De vrouwen van Een worden die avond
uitgenodigd bij de vrouwen van Hollandscheveld. Meer informatie komt
tegen die tijd.

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
01-10 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk
04-10 20.00 Bijbelkring Kerk
18-10 9.30 Vrouwenochtend Kerk
22-10 20.30 Jeugdkring Haulerwijk




KOPIE NOVEMBERNUMMER
De kopij voor het novembernummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag
20 oktober 2023.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM ‘DE HERBERG’

Kom-op-adem midweken ‘Leven met verlies’ en ‘Mijn familie en ik’
De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan voor
mensen die tot rust willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. Als je
je eenzaam, uitgeput of gespannen voelt of als geloofs- of
zingevingsvragen je erg bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je er
weleens aan gedacht, maar twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust
een keer tijdens het spreekuur.
Naast dit herstelarrangement zijn er in november weer twee Kom-op-
adem midweken:

- ‘Leven met verlies’ voor mensen die een dierbare hebben verloren

(15-17 november)
- ‘Mijn familie en ik’ voor wie familierelaties ingewikkeld zijn (20-22
november)

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn
themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft
herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een
paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en
verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband en er is ook vrije
tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de
Herberg.
Voor meer informatie, neem een kijkje op www.pdcdeherberg.nl. Je kunt
je aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch 026-
3342225.
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DIENSTEN OKTOBER

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Noodhulp in Libié
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie

2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk
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HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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