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MEDITATIE

Ik weet niet of u de media en het wereldnieuws volgt op het gebeid van de
techniek. Er is namelijk een grote ontwikkeling bezig. Mensen met een ICT-
achtergrond zijn vol van wat er allemaal mogelijk is. Maar er zijn ook
kritische geluiden, en terecht. De computer werd in de jaren 70-80 al
beschouwd als een indringer op de arbeidsmarkt. Het zou banen kosten
e.d., maar deze ontwikkeling gaat door. We merken dat de techniek en de
computers inmiddels nog veel verder gaan. Er wordt gevreesd om de
voortgang van de techniek. Daarbij wordt de vraag gesteld of de computer
meer kan dan de mens. Als u het volgt, dan hebt u vast wel eens over Al
gehoord. Stel de vraag aan Chat GPT of aan een andere Al browser en u
krijgt antwoord. Het is maar de vraag of dat altijd juist is.

In de laatste weken kwam tijdens meerder bezoeken in de gemeente de
gelijkenis van de verloren zoon aan de orde. Ik heb eens gekeken wat er
gebeurt als we deze vraag aan Al stellen: geef eens een meditatie over de
verloren zoon. Onderstaande kreeg ik op mijn scherm. Dit kan ik wel delen
in de kerkbode, maar wat ik hier mee wil zeggen: ga niet klakkeloos uit van
wat de computer u via Al als antwoord geeft. Leg de bijbel open en let op
of wat Al u teruggeeft wel in overeenstemming is met de bijbel en de leer
die vanuit de reformatie en naar de schift is.

Meditatie Al:

Een meditatie over de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-20) is
een christelijke overweging die zich richt op thema's als Gods vergeving,
Zijn oneindige genade, en de vreugde van een teruggekeerd kind dat zich
weer in de armen van de Vader mag vinden. Het benadrukt dat God altijd
wacht met open armen op iedereen die zich wil overgeven en dat niemand
te ver weg kan zijn voor Zijn genade.
Kernpunten van de meditatie:
e Gods onvoorwaardelijke liefde: De gelijkenis toont een vader
die zijn verloren zoon met vreugde ontvangt, wat symbool staat
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voor God die altijd klaarstaat om te vergeven en te omarmen.

o De fout van de oudere broer: De oudere broer, die altijd bij zijn
vader was, voelt de vrijheid niet om te vragen en staat verbaasd
als de teruggekeerde zoon een feest krijgt, wat laat zien dat ook
hij nog meer kan ontvangen van God.

e Verbond van genade: De meditatie kan de overgang belichten
van een leven onder de wet naar een leven in een nieuw verbond
van genade door Jezus Christus, waarbij Gods zegen en alle
rijkdommen van Hem beschikbaar zijn voor de gelovige.

e Altijd terug mogen komen: Zelfs als je je lang van God
verwijderd hebt gevoeld, mag je altijd met al je verlangens en
noden bij God komen, omdat je Zijn kind bent en Hij altijd wacht
met open armen.

Toepassing voor meditatie:

Tijdens de meditatie kun je de gelijkenis zelf als leidraad nemen, je
voorstellen hoe de vader staat te wachten, en je realiseren dat God ook op
jou wacht. Je kunt je afvragen welke "troep" je bij God mag brengen en
beseffen dat je als kind van God altijd bij Hem mag komen, wat een rijke
erfenis van Gods zegen voor je inhoudt.

Ds. F. Pierik, met medewerking van Al.

BlJ DE DIENSTEN

In de maand oktober hoop ik twee keer bij u voor te gaan. De eerste keer
is op 12 oktober in de ochtenddienst. Het tekstgedeelte voor de preek
vinden we dan in 1 Petrus 2:1-10.

De tweede dienst van deze maand is op 26 oktober in de ochtend. Het
tekstgedeelte voor deze dienst vinden we in psalm 142. Aangezien er een
doopdienst is in Drachten en ik de diensten gelijk op laat lopen, neem ik
een gedeelte uit het boek van de psalmen.

We hopen op gezegende diensten.



BIJBELKRING

De Bijbelkring voor deze maand vindt plaats op 15 oktober in Bethel. We
hebben de eerste avond met richtvragen de reden van de gelijkenissen die
Jezus uitsprak behandeld. We gaan in de tweede avond met elkaar zoeken
naar de uitleg en de betekenis van de gelijkenis van de Zaaier en haar uitleg
door Jezus gegeven in Mattheus 13.

ZORGEN EN ZIEKTE

Voor zover ik weet zijn er geen mensen die in het ziekenhuis verblijven. We
hopen dat dit zo zal blijven. Voor u allen een lied ter bemoediging:

Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko - ning
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.

Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,

Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
Psalm91: 1

UIT DE PASTORIE
Groet

Een hartelijk groet uit de pastorie namens mijn vrouw en kinderen,
Ds. F. Pierik

VROUWENOCHTEND

D.V. 1 oktober en 29 oktober hopen we weer een vrouwenochtend te
hebben. Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom. Ook als je
nog niet eerder bent geweest. We zorgen voor een kopie van de
Bijbelstudie, zodat je mooi mee kunt lezen. 1 oktober: Bijbelstudie 8 over
Ruth 4:1-12, en op 29 oktober Bijbelstudie 9 over Ruth 4:13-17.
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KOPIE NOVEMBERNUMMER
De kopij voor het novembernummer graag aanleveren voor uiterlijk vrijdag
17 oktober 2025.

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
05-10 11.00u | Koffiedrinken na de dienst | Kerk
01-10 10.00u | Vrouwenochtend Bethel
15-10 19.30u | Bijbelstudie Bethel
29-10 10.00u | Vrouwenochtend Bethel

UITNODIGING VOOR REGIONALE BIJEENKOMST

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag
16 oktober om 20.00 uur. mevr. drs. M.A. (Marianne) Buitink-Heijblom
(schrijver van het boek Leven met verlies. Rouwen terwijl er niemand is
overleden) hoopt die avond te spreken en met ons van gedachten te
wisselen over het onderwerp:

‘Ik rouw ... maar er is toch niemand overleden??’ De rauwe
werkelijkheid van leven in gebrokenheid

Rouw wordt over het algemeen in verband gebracht met het sterven van
een dierbare. Maar rouw is niet beperkt tot deze situatie, rouw is breder.
Rouw kan ook ontstaan door:

- verlies van gezondheid

- verlies van werk

- verlies van (geloofs-)vertrouwen

- enz
Deze vormen van rouw worden vaak niet als zodanig (h)erkend, wat tot
gevolg heeft dat er onvoldoende begrip is, wat het zwaarder maakt voor
degenen, die ermee te maken hebben. Rouw vanwege ‘levend verlies’ is
weer een apart verhaal. Deze vorm van rouw gaat nooit over, maar blijft je
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leven lang je parten spelen.

Ziehier, de rauwe werkelijkheid van leven in gebrokenheid. Hoe kun je
verder in zo’n omgeving, waarin lijden, verlies en rouw (soms) zo
nadrukkelijk aanwezig zijn? Wat te doen als je er zelf mee geconfronteerd
wordt? Wat zeg je als betrokken omstander, als je op bezoek gaat?

In de inleiding/lezing zullen deze aandachtspunten centraal staan; het
geheel zal doorweven zijn met Bijbels-pastorale lijnen.

Het onderwerp ‘lk rouw .... Maar er is toch niemand overleden??” is een
voor velen een herkenbaar onderwerp. Er leven op dit gebied immers
vragen genoeg.

Allen van harte welkom!

Hervormde Gemeente Tiendeveen, Gebouw Open Poort
Kerkweg 3

7936 PC Tiendeveen

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)



ZANGDIENST NORG

Op 2 november 2025 is er weer een zangdienst met dominee Bogerd in de
Margarethakerk in Norg. Aanvang 14.30. U bent natuurlijk weer van harte
welkom. Het thema is nog niet bekend.

Lied 317, Grote God, Gij hebt het zwijgen
Gezang 329, Grote God, Gij hebt het zwijgen
Weerklank 278, Grote God, Gij hebt het zwijgen

1: Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

2: Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,

maak uw schrift het levend woord.

Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

3: Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,

door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.

Spreek Heer, uw gemeente hoort.



DE HERBERG

Leven met verlies

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert Pastoraal
Diaconaal Centrum De Herberg van 19 — 21 november de Kom-op-
ademmidweek: ‘Leven met verlies’. Voor wie de pijn van de rouw kent,
heeft De Herberg een speciaal programma samengesteld. Gedragen door
Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

Leven in balans

Heb je een overvolle agenda en het gevoel dat je soms geleefd wordt?
Verlang je naar rust en tijd voor jezelf? Pastoraal Diaconaal Centrum De
Herberg organiseert van maandag 24 — woensdag 26 november een
retraite van drie dagen voor mensen die last hebben van vermoeidheid of
bij wie een burn-out dreigt. Leven in balans vanuit Gods rust, daarover gaat
deze retraite.

Opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl.

Of kijk op: pdcdeherberg/voor-wie/kom-op-adem-midweken.

Keukenvrijwilliger gezocht

De Herberg is op zoek naar een enthousiaste keukenvrijwilligers, die de
maaltijden willen verzorgen voor de gasten. Houd je van koken en ben je
af en toe een dag in de week beschikbaar of zelfs een heel weekend? Mail
dan naar Rein van der Knijff: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Of kijk op:
pdcdeherberg.nl/vacatures.

Najaarsarrangement

Een gezellig dagje uit en ook nog een goed doel steunen? Boek dan het
najaarsarrangement van De Herberg op zaterdag 15 november. Het
arrangement bestaat dit jaar uit een excursie naar de Renkumse molen en
een concert door Martien van der Zwan met een ensemble van strijkers en
blazers.

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/najaarsconcert-15-november.
Aanmelden kan door te mailen naar concerten@pdcdeherberg.nl.
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DIENSTEN OKTOBER

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk

2. Kerk

Collecten 1. Nood in Myanmar
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk




HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon

'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 12,50 per jaar.

Bezorging: Mevr. S. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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