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MEDITATIE

Namen

In het tekstgedeelte van Matthels 10 worden alle namen van de discipelen
genoemd. We lezen daar bekende en onbekende namen. Bekende namen
zijn tot op de dag van vandaag in de kerk nog steeds belangrijk. We lezen
daar bijvoorbeeld de naam van Petrus, Johannes en Matthels.

Maar we lezen ook onbekende namen, bijvoorbeeld de naam van Lebbeus.
Die naam wordt maar één keer in de bijbel genoemd. Na dat tekstgedeelte
wordt zijn naam nooit meer gevonden. Is dat wat de psalmdichter dicht,
dat na het leven zijn naam niet meer gevonden wordt? Men kent en vindt
haar standplaats zelfs niet meer?

Dat maakt dat er misschien wel anders gekeken moet worden naar onze
namen. Namen zijn voor ons belangrijk. Ook onze eigen naam is belangrijk,
want daarmee worden wij aangesproken. Maar als we nu eens kijken naar
de geschiedenis? Hoe wordt er met namen omgegaan? Grote namen
worden in de geschiedenis nog genoemd, maar vele kleine en
nietszeggende namen worden vergeten. Zelfs de namen die de Heere
belangrijk vindt in de geslachtsregisters slaan wij vaak over bij het bijbel
lezen.

En onze namen? We proberen wel de namen vast te houden voor ons
nageslacht, door bijvoorbeeld op de begraafplaats een steen te plaatsen
met de naam van de overledene. Echter, wanneer er geen geslacht meer
is die verbinding heeft met de desbetreffende, dan wordt de steen van de
begraafplaats verwijderd. En wat te denken van de mensen die begraven
liggen in verschillende dorpen en steden naast de kerk? Want in hoeveel
plaatsen was daar vroeger niet een begraafplaats, waar op dit moment de
markt wordt gehouden? Hoeveel mensen liggen daar niet begraven,
waarvan wij de naam en de standplaats niet meer weten?



Zo is het niet met de naam van de Heere. De Heere heeft zich bekend
gemaakt aan Abram, Izak en Jacob. En Hij geeft Zijn naam te kennen bij
Mozes. De Heere is Zijn Naam!

Bij Die Naam mogen wij denken aan de eigenschappen van de Heere God.
de Heere is een beschermer en een bewaarder. De naam van de Heere is
een toevlucht. De naam van de Heere is een sterke toren . De naam van de
Heere is onze verlossing. Hij zal voor ons strijden en Hij zal het goedmaken.
Die Naam wordt ons geopenbaard door Zijn Zoon, Die de naam ‘Jezus’
heeft gekregen. Waarbij gezegd wordt dat dit betekent: ‘Hij zal Zijn volk
verlossen van de zonden.’

Maar zijn daarmee onze namen verloren? Nee, want al die namen worden
opgetekend in het boek van de Heere. En daarbij wordt gezegd dat in dat
boek alles wordt opgetekend wat wij hebben gedaan, dat zal openbaar
worden op de dag van de Heere.

Maar dat niet alleen. Als wij daadwerkelijk tot geloof mogen komen in
Jezus Christus dan wordt onze naam opgetekend in het boek van het
leven. Daarmee wordt de naam die vergaat opgetekend in de naam van
Jezus Christus, zodat wij bewaard worden voor de eeuwigheid. En zo
mogen wij eeuwig leven, door de naam van de Heere en door het bloed
van Jezus Christus. Omdat onze naam aan Hem verbonden is door genade.
Amen

Ds. F. Pierik

BlJ DE DIENSTEN

In de maanden mei en juni hoop ik zes keer bij u voor te gaan. De eerste
dienst zal plaatsvinden op 9 mei, dat is op Hemelvaartsdag. De kerk mag
dan vieren dat de Heere naar de hemel is gegaan. Het tekstgedeelte is
Handelingen 1 waar we met elkaar naar mogen luisteren.



Op Pinksteren hoop ik in de avonddienst in uw midden voor te gaan. De
tekst voor de prediking vinden we in Handelingen 2, de verzen 14 tot 36.
Dit tekstgedeelte wordt ook wel de preek van Petrus genoemd.

Een week later op 26 mei hoop ik in uw midden voor te gaan met het
vervolg van Handelingen 2. Daar zien we de gevolgen van de uitstorting van
de Heilige Geest. Er ontstaat een gemeente van Christus in Jeruzalem.

Op 16 juni hoop ik ook bij u voor te gaan, waar we met elkaar luisteren naar
de woorden die Petrus tegen de verlamde zegt bij de ‘Schone poort’
(Handelingen 3:1-11). Deze dienst zal in het teken staan van de
voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal.

De bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden op 23 juni waarbij
het gedeelte van Handelingen 3:12-26 centraal zal staan, zowel tijdens de
bediening als bij de dankzegging op het Heilig Avondmaal.

Ik wens u allen goede diensten, ook met de voorgangers die op de andere
zondagen voor zullen gaan.

BIJBELKRING

Op de Bijbelkring in april hebben we naar een prachtige tekening gekeken
die de tekst helder maakt. Hierbij voor ons alleen de tekening. Wanneer u
het gedeelte van Openbaring 10 nogmaals leest ziet u de verschillende
elementen terug.

Officieel is met Pasen het winterseizoen afgerond. Ik denk dat het goed is
om de Bijbelkring volgend seizoen weer op te pakken. We zullen in
september verder gaan met het Bijbelboek Openbaring.






JAARVERGADERING

Op 18 april vond de jaarvergadering plaats. In deze vergadering hebben we
bij de opening geluisterd naar de situatie in Antiochié (Handelingen 11). De
situatie in Jeruzalem was spannend. Velen trokken tijdens grote
vervolgingen weg. Zo kwamen er mensen in die streek en die verkondigden
het evangelie. Vanaf dat moment werd de scheldnaam van de mensen die
Jezus volgden ‘Christenen’.

In het eerste gedeelte werden de cijfers van de gemeente behandeld.
Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen. De vragen worden
meegenomen naar de kerkenraad en zullen in de volgende kerkbode
behandeld worden.

Na de pauze hebben we geluisterd naar een spreker van Open Doors. Hij
vertelde met enthousiasme over de situatie in moeilijke landen. Dit mocht
voor ons een inspiratie zijn om ook in onze eigen omgeving het vol te
houden.

UIT DE PASTORIE

Groet

In het zoeken naar teksten over de naam kwam ik een bijzondere tekst
tegen. Deze past juist binnen deze maanden waarin het Pinksterfeest
wordt gevierd. Het tekstgedeelte wordt gezegd tegen het volk wat in
onderdrukking is in Egypte. Met deze tekst wil ik u allen hartelijk groeten
en ons bepalen bij de opdracht in de wereld.

Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen,
zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. - Exodus

9:16

Namens mijn vrouw en kinderen een hartelijke groet Ds. F. Pierik



HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG 2024 IN NOORDHORN

Op donderdag D.V. 9 mei zal de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag
weer plaatsvinden in Noordhorn.

Spreker is ds. L. Schaafsma uit Nunspeet. Hij is twee keer uitgezonden
geweest namens de GZB. De laatste keer was naar Malawi. Hij zal zijn
zendingservaringen deze middag delen.

U enjullie zijn van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11
in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30
uur afgesloten met een broodmaaltijd. Er is ook ruim tijd voor de
onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een eigen programma.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een
collecte gehouden. Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen
van de Gereformeerde Bond Groningen/Drenthe en Friesland. Voor meer
informatie kunt u contact met:

Ds. F. Pierik tel. 0512-358388 of per mail: fpierik@kpnmail.nl

AGENDA

Datum: Tijd: Wat: Waar:
05 -05 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk
02-06 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk

KOPIE JULI EN AUGUSTUSNUMMER

Het volgende kerkblad is opnieuw een dubbelnummer, in verband met de
zomervakantie. De kopij voor het juli en augustusnummer graag
aanleveren voor uiterlijk vrijdag 21 juni 2024.

SING-IN | VROUW TOT VROUW YOUNG

Vrouw tot Vrouw organiseert op vrijdag 31 mei een sing-in voor
vrouwelijke twintigers en dertigers. Aanvang van de avond is 19.30 uur in
de Kapel in Amersfoort, Utrechtseweg 230.

Met het Pinksterfeest vervulde Gods Geest de discipelen. Zo konden ze de
wereld in gaan om het evangelie te verkondigen. Hoe laat jij je licht stralen
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in deze gebroken wereld? Hanna Jongejan rust ons deze avond toe vanuit
Gods woord over dit thema. Band Elin verzorgt deze avond de muziek. Wij
zorgen voor een gezellige locatie, hapje en drankje. Ook is er de
gelegenheid om rond te snuffelen bij stands vol leuke spulletjes.

De toegang is gratis, wel graag even aanmelden. Dat kan via
vrouwtotvrouw.nl/singin.

Neem jij je buurvrouw, vriendin of zus mee? Van harte welkom!

EUROPESE VERKIEZINGEN: EEN BESLISSEND MOMENT

6 juni 2024 is een beslissend moment voor het voortbestaan van een
helder Bijbels geluid in het Europees Parlement. SGP en ChristenUnie
hebben niet langer een gezamenlijke lijst en staan nu ieder voor zich voor
de uitdaging het vereiste aantal stemmen voor een zetel te behalen.

Europa is ver afgedwaald van zijn christelijke wortels en waarden. Er
waait een gure seculiere wind. Denk aan de beschermwaardigheid van
het leven, de visie op man/vrouw, huwelijk en gezin en de houding naar
Israél. Een helder christelijk geluid is juist nu van groot belang.

Een herleving van het besef hoe goed het is te leven naar Gods heilzame
inzettingen, dat is wat niet alleen Nederland, maar ook Europa nodig
heeft. De uitslag van de verkiezingen zal sterk bepalend zijn voor de koers
van de Europese Unie en daarmee ook voor de beleidskaders waarmee
Nederland te maken krijgt.

Ook een kleine christelijke partij kan invloed hebben, dat leert de praktijk.
Een parlementariér kan een thema agenderen, ten gehore van honderden
parlementsleden een stemverklaring afgeven of bijvoorbeeld verkozen
worden tot een van de zeven onderhandelaars op een belangrijk EU-
beleidsthema.



Wat het christelijke getuigenis betreft: een klein lichtje kan een grote
donkere ruimte verlichten. Een beetje zout is smaakmakend en
bederfwerend (Matth. 5:13-16). Het doet denken aan Daniél, die aan het
Babylonische hof vrijmoedig stond voor Bijbelse waarden en normen en
liet zien dat het goed is om God te dienen.

Kies voor het behoud van een helder Bijbels geluid in Europa. Neem uw
verantwoordelijkheid en breng uw stem uit op donderdag 6 juni D.V. We
willen u vragen om dit getuigende werk ook mee te nemen in uw gebed.

WEERKLANK 191 - HEMELVAART

1. Vanaf een aardse heuveltop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.

Hij raakte los van plaats en tijd,
zijn handen zegenend gespreid,
zijn hoofd als vorst geheven.

2. Er kwam een wolk, vol hemels licht,
en Hij verdween uit het gezicht,
terwijl wij bleven staren.

Was dit dan echt de laatste keer,

de laatste blik op onze Heer

na drie bewogen jaren?



3. Het leek of Hij ons achterliet

als wezen, maar zo was het niet:

wij bleken koningszonen.

Goed was het dat Hij afscheid nam.

Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwam
voor altijd in ons wonen.

WEERKLANK 192 - PINKSTEREN

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
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DIENSTEN MEI

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Pinksterzendingscollecte
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk
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DIENSTEN JUNI

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Predik het Woord

2. Kerk

Collecten 1. Diaconie

2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk
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HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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