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MEDITATIE

Er wordt via de mail van alles naar de dominee toegestuurd. Dat gaat van
een aanbod van nascholingen tot stichtingen die iets via de dominee willen
bereiken in een regio of gemeente. Meestal laat ik dat links liggen, maar in
de afgelopen dagen werd me iets toegestuurd wat wel aardig is om te
delen in de kerkbode. Het is een meditatie van Maarten Luther over de
duisternis. We gaan de lijdensweken in, vandaar deze meditatie.

“De duisternis liever dan het Licht” (*)

(*) Luther bedoelt binnen de context: iets bijzonders doen, wat God niet
heeft geboden, bijvoorbeeld in een klooster gaan en hele nachten bidden.
Zie voor meer Luthers boekje: Over de goede werken (WA 6, 202-276).

Dit is echter het oordeel, dat het Licht in de wereld is gekomen, en de
mensen hadden de duisternis meer lief dan het Licht, want hun werken
waren slecht.

Tekst: Johannes 3:16-21 (weergave DB 1545)

“Deze tekst (v.19) moet u uit het hoofd leren en op uzelf toepassen! Want
we zullen het hebben over héé wij van dit oordeel verlost worden. De
prediking die u nu hoort — namelijk dat u moet geloven in de eniggeboren
Zoon van God — is een heerlijk groot Licht, dat door de donkere wolken
heen schijnt tot in het hart van God. Dit is de weg d66r de dood naar het
Leven.

Hoe kan ik deze weg dan zien? Wanneer ik geloof in Christus! Dit Licht moet
mij door de duisternis naar het Leven brengen, zodat ik ook reeds in dit
leven iets mag gaan ontdekken van het ondoorgrondelijke Wezen van God,
en een blik mag werpen in Gods hart — namelijk hoe Hij in de grond van Zijn
hart gezind is. Dat het Zijn wil is dat ieder die in de Zoon gelooft, niet in het
oordeel zal komen. En door dit Licht ziet men ook hoe het in de hele wereld
toegaat.



Want wat gebeurt er? ‘De mensen hebben de duisternis liever dan het
Licht.” Zij geloven immers niet dat God tegen hen toornt. Het Licht
schemert wel voor hun ogen, maar zij nemen het niet aan. Ook horen zij
Gods Woord niet, want het zijn slapende en sluimerende mensen. De weg
der duisternis hebben zij te lief. Zij willen de weg gaan die zij zelf hebben
gekozen — ‘want hun werken waren slecht’ (v.19). Christus spreekt hier niet
alleen over echtbreuk en andere zonden, maar ook over de zonde om zelf
een weg naar de hemel te willen banen.

De vrome wereld wil liever niet dat het Licht schijnt, want zij heeft de
duisternis meer lief dan het Licht (v.19). Zij wil ook niet geloven dat
degenen die in Christus sterven, de zaligheid zullen beérven, maar houdt
vol dat men om zalig te worden ook goede werken moet doen'. Zo
verlaten zij het Licht en weigeren zij te geloven dat door Christus reeds in
het paradijs het oordeel is weggenomen (Genesis 3:15) — en dat God
niemand die in Hem gelooft, nog enig leed zal aandoen.

Het is alsof Christus zegt: Omdat zij niet in Mij geloven, maar liever in hun
blindheid valse leraars volgen, hun eigen slechte wegen bewandelen en
Mijn ware en goede Weg verachten — daarom zullen zij omkomen. Zij
beelden zich immers in dat zij genoeg licht en wijsheid bezitten om zelf de
juiste weg te kiezen.”

[Ungedruckte Predigten D. Martin Luthers des Jahres 1537,S. 64ff,
Ausgabe G. Striibigs Verlag, Leipzig 1905 (Dr. Georg Buchwald)]

BlJ DE DIENSTEN

In de maand maart hopen we elkaar vier keer onder het woord te
ontmoeten. De eerste keer is op 8 maart in de ochtend- en avonddienst.
Deze dag staat in het teken van de bediening en de dankzegging van het
Heilig Avondmaal.



De tekst voor de dienst van het Heilig Avondmaal is Mattheus 5: 6. ‘Zalig
zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden. In de dankzeggingsdienst luisteren we naar Mattheus
22:1-14.

Op 22 maart hopen we elkaar weer twee keer te ontmoeten rond het
geopende woord. De tekst voor de verkondiging is Mattheus 25:1-13. In de
avonddienst luisteren we naar een gedeelte uit de Heidelbergse
Catechismus, Zondag 49.

Wij hopen met elkaar op gezegende diensten, en ik wens u ook Gods zegen
toe bij de collega voorgangers in de diensten van het Woord.

ACTIVITEITEN

Volleybal

Op zaterdag 14
februari hebben de
verschillende  teams
van de ring
Ommelanden &
gestreden voor de = =
wisselbeker. Na een 9
spannende avond werd duidelijk dat het team van de jongeren uit Bedum
er met de winst vandoor ging.

Ook de predikanten en aanstaand predikant uit de regio hadden met elkaar
. een team gevormd. Het
was leuk en sportief om
. mee te doen, maar de
wisselbeker ging aan de
predikanten voorbij. Om
u een beeld te geven van
de avond, hierbij een
aantal foto’s.




Bijbelkring

Op woensdag 18 maart zal de Bijbelkring worden gehouden. Het
tekstgedeelte voor de Bijbelkring vinden wij in Mattheus 13:53-58. De
avond wordt gehouden in Bethel. Deze begint om 19.30 uur. ledereen
hartelijk welkom.

Jeugdkring
Op zondag 22 maart na de avonddienst komt de jeugd bij elkaar om de
preek te bespreken bij Remco en Lisette Kroondijk.

HARTELIUKE GROET

Namens mijn vrouw en kinderen wens ik u van harte Gods zegen toe in de
komende maand. We groeten elkaar met woorden uit Genesis 31:3. Daar
spreekt God tot Jakob: ‘Ik zal met u zijn.’

De zegen van Gods nabijheid wensen wij elkaar toe.

Ds. F. Pierik

VROUWENOCHTEND

Op D.V. 25 maart willen we weer in Bethel samen komen om een gedeelte
uit het Bijbelboek Handelingen te bespreken. Alle vrouwen (ook gasten)
zijn van harte welkom.

Het is fijn als thuis alvast Handelingen 3 en 4:1-12 gelezen wordt. We
beginnen om 10:00 uur en sluiten rond 11:30 uur af. Nogmaals welkom!

Elize en Miranda

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
01-03 11.00u | Koffiedrinken na de dienst | Kerk
18 -03 19.30u | Bijbelstudie Bethel
22-03 20.30u | Jeugdkring Haulerwijk
25-03 10.00u | Vrouwenochtend Bethel
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KOPIE APRILNUMMER
De kopij voor het aprilnummer graag aanleveren voor uiterlijk vrijdag 20
maart 2026.

UITNODIGING VOOR REGIONALE BUEENKOMST

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. woensdag
25 maart 2026 om 20.00 uur.
Dhr. G. Wiersma (relatiemanager in Noord Nederland) van St. Gave zal
spreken over het onderwerp:

Wat zegt de Bijbel over de vreemdeling in ons midden
en hoe kunnen we dit in praktijk brengen?

Stichting Gave reikt zich uit naar vluchtelingen in ons land door hen, te
bereiken met de liefde van God. De stichting trekt zich het lot aan van de
duizenden asielzoekers die hun land moesten verlaten vanwege oorlog of
geweld. Gave geeft kerken advies over hoe zij kunnen omgaan met de
vreemdeling in hun midden. Zij wil dat iedere vluchteling gezien en geliefd
wordt.

Wat zegt de Bijbel over de vreemdeling in ons midden, en hoe kunnen we
dat in de praktijk brengen?

Allen van harte welkom!

Locatie: Gebouw Rehoboth (gebouw naast de Julianakapel)
H. Hindersstraat 20, in Oude Pekela
Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)

KOM OP ADEM IN DE HERBERG

Als je rouwt

God is dichtbij mensen met een groot verdriet, zegt Psalm 34. In april
organiseert PDC De Herberg driedaagse bijeenkomsten voor mensen die
leven met verlies.



Vind troost en laat je bemoedigen door een mooi programma dat bestaat
uit (groeps)gesprekken, Bijbelstudie, rustmomenten en creatieve
verwerking.

Als je moe bent

Voor wie last heeft van onrust en vermoeidheid, organiseert De Herberg
ook een driedaagse, verdeeld over drie vrijdagen in april en mei. Het
programma gaat over ‘leven in balans’. Hoe vind je rust en evenwicht in
een onrustig en opgejaagd bestaan? Het programma bestaat uit
Bijbelstudies, groepsgesprekken en, natuurlijk, rustmomenten.

Wanneer?

Kom-op-adem ‘Leven met verlies’: nog enkele plaatsen van 13 — 15 april
2026 (8-10 april is vol)

Kom-op-adem ‘In balans’: 17 april, 8 mei en 29 mei 2026

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij, of mail
komopadem@pdcdeherberg.nl

Maak kennis met De Herberg

Welkom bij het voorjaarsarrangement van De Herberg: een wandeling op
landgoed Mariéndaal gevolgd door een concert met Marjolein de Wit en
Martin Zonnenberg. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met
De Herberg, maar ook een fijne dag uit met vrienden of familie. Koffie en
thee staan klaar in De Herberg om 11.00 uur. Het concert begint om 14.30
uur.

Aanmelden: concerten@pdcdeherberg.nl

Kosten: € 35,00 voor het volledige arrangement, inclusief lunch en concert.
€ 17,50 voor alleen het concert. De opbrengst van deze dag is bestemd
voor het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg.

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/voorjaarsconcert-21-maart.

Adres: PDC De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.
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DIENSTEN MAART

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Predik het Woord
2. Kerk

Collecten 1. Bidstondcollecte
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk
Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk



HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon

'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 12,50 per jaar.

Bezorging: Mevr. S. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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