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MEDITATIE 

Op 1 juni jl. heb ik een zangavond mogen openen in Surhuisterveen. De 
meditatie die ik toen over psalm 90 gehouden heb gebruik ik voor deze 
Kerkbode. 
 
Deze avond mogen wij openen met het lezen van Psalm 90. Boven deze 
psalm staat: ‘Een gebed van Mozes, de man Gods.’ Mozes heeft dit gedicht, 
dit lied geschreven. Hij kijkt als het ware even terug naar alles wat er is 
geweest. Dan komt Mozes tot een hoge inzet. Hij zegt: ‘Heere, U bent ons 
een toevlucht geweest van generatie op generatie. Ja, al generaties lang is 
de Heere voor ons een toevlucht geweest. Hij is voor ons gebleven een 
toevlucht in de benauwdheid, een toevlucht voor het volk van de Heere 
om schaduw en bescherming te ontvangen. 
  
De zomer staat voor de deur. Ik weet niet waar u naartoe gaat, maar als u 
naar de bergen gaat in Zwitserland of Oostenrijk dan zie je soms van die 
uitgesleten holtes. Als het dan hard waait, kun je daar beschutting krijgen. 
Er zijn ook holen waar echt niets je kan overkomen. Beschutting in de holte 
van de bergen, zoals David in de dagen van Saul en later Elia bij het ruisen 
van de stilte (1 Koningen 19). Daar kun je beschutting ontvangen, namelijk 
bij de Heere.  
Hoe was dat in het leven van Mozes? Wat heeft hij niet meegemaakt? En 
als Mozes terugkijkt naar het ontstaan van het volk bij Abraham, Izak en 
Jacob? Al vele jaren, heel het voorgeslacht door, tot op de dag van Mozes 
was Mozes erbij. Mozes ziet de trouw, de trouw die komt vanuit de 
eeuwige God. De Heere is het die Zijn volk gedragen heeft, waar de mens 
van geslacht tot geslacht over de aarde zwerft. Hij is de Heere, de eeuwige 
God. Daarmee moeten we dus zeggen dat de Heere God er niet alleen 
vanaf het begin van de mensheid is, niet vanaf het begin van de schepping 
en niet vanaf het begin van de aarde. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, 
ja zelfs tot in de verre toekomst voor de mensheid. 
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Tegenover deze grootheid van de Heere tekent Mozes de mens. Een mens 
wordt geboren, een mens leeft en een mens keert terug tot het stof. Het is 
maar even dat we op de aarde zijn. Als we sterk zijn, dan zijn we zeventig 
jaar op de aarde. Als we zeer sterk zijn, dan zijn we tachtig jaar op de aarde. 
Maar verder? Met andere woorden: ‘Wat zouden we in kunnen brengen?’ 
Mozes brengt deze gedachte voor God: het leven van de mens is maar 
even. 

 
Ik zat onlangs te luisteren naar een preek van professor Baas, emeritus 
hoogleraar aan de TUA. Hij vertelde een verhaal over een oude man die bij 
een echo put kwam. Die oude man riep in de put: ‘Leven’.  Wat was echo 
van de put? ‘Even’. Het tweede woord dat de man riep was: ‘Sterven’. De 
echo van de put was: ‘Erven’. Als we dat verbinden met deze Psalm, dan 
zien we dat het leven maar even is. Dan is wel de vraag: ‘Wat zal onze 
erfenis zijn?’ Wanneer wij sterven, dan zullen wij ontvangen hetgeen hoe 
wij geleefd hebben. Het is goed om daarover na te denken en daar voor 
uzelf een antwoord op te geven. 
 
Daarop gaat Mozes verder. Hij ziet hoe de Heere onder Zijn volk gewerkt 
heeft. Hoe diep het volk er doorheen gegaan is. Vanaf het moment dat zij 
in Egypte kwamen onder leiding van Jakob, tijdens de verdrukking onder 
de zware last van de Farao. Maar de Heere heeft hen eruit geleid, tot op 
de dag waarop Mozes dit lied schrijft. En dan zegt Mozes: ‘Willen wij die 
goede erfenis ontvangen? Dan moeten wij geleerd worden.’ Mozes zegt 
het ook: ‘Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.’ 
Opdat we zien wat God gedaan heeft in ons leven. Hoe Hij ons heeft 
gedragen, maar ook opdat wij op onze knieën worden gebracht. Opdat we 
onze dagen tellen en geen jaren tellen. Elke dag staat opgetekend. Elke dag 
komt de Heere met Zijn trouw en met Zijn genade richting u. Wanneer u 
de jaren telt, bent u te snel klaar en vergeet u wat de Heere u nog meer 
heeft gegeven. 
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Daarom ook de vraag hoe oud u bent in dagen, om te zien wat de Heere al 
aan u heeft gegeven. Ik ben vandaag (1 juni 2024) 18.416 dagen. Hiermee 
kunt u uitrekenen hoe oud ik ben. Als we zo’n groot getal zien en we zien 
dan op de grootheid van God, dat Hij van eeuwigheid is en oneindig is in 
Zijn trouw, dan mag ook aan u de vraag gesteld worden: ‘Wat heeft het ons 
gebracht? Wat heeft het u gebracht?’ Of nog wat specifieker: ‘Waar heeft 
het ons gebracht?’ Nu hoop ik van harte dat u zegt onderaan het kruis. Daar 
wordt zichtbaar hoe groot God is, niet alleen in het zijn van een toevlucht 
en in zijn genade. Maar ook de andere kant van God, namelijk Zijn 
heiligheid en Zijn toorn. Dat wat ons had moeten treffen. En als wij ons niet 
bekeren, dan zal het ons ook treffen. Maar in Zijn trouw en goedheid heeft 
de Heere een uitweg gemaakt, namelijk Jezus Christus. Daar aan het 
kruishout heeft de Heere voor Zijn volk de redding gebracht, daar heeft hij 
Zijn toorn terecht laten komen. Dan mag onze bede zijn, met woorden van 
Mozes: ‘Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden.’ Omdat wij 
dagelijks in de morgenstond met Uw goedertierenheid vervuld worden en 
omdat wij in de moeilijke dagen van ons leven uitzicht mogen hebben. Als 
wij zo onder Zijn genade leven, dan zal blijken dat de Heere voor ons een 
toevlucht is. Dan zal sterven ook erven worden. Vanuit dat perspectief mag 
de bede zijn dat het werk van onze handen gezegend mag worden, alle 
generaties door. Heere, bevestig het werk van onze handen over ons, ja, 
het werk van onze handen, bevestig dat. 
 
Amen. 
 
BIJ DE DIENSTEN 

In de maanden juli en augustus hoop ik drie keer bij u voor te gaan.  
Afgelopen periode heb ik veel uit het Nieuwe Testament gepreekt. Om een 
evenredige verhouding te houden wil ik een begin maken met een gedeelte 
uit het Oude Testament. Voor de komende periode wil ik teksten bepreken 
die te maken hebben met de rondzwervingen van David.  
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De tekst voor de prediking voor de morgendienst van 14 juli vinden we in 
1 Samuel 16 en Psalm 23. In de avonddienst van 14 juli gaan we met David 
verder. De tekst voor de prediking vinden we dan in 1 Samuel 18. Dat is het 
gedeelte waar David voor Saul in het leger is. Saul geeft hem de leiding over 
de strijdbare mannen. David vindt daar genade bij Saul en bij het volk. 
Het tekstgedeelte van hoofdstuk 18 is groot, want in dat gedeelte slaat de 
houding van Saul om. Daarom kies ik er voor om dit gedeelte in meerdere 
keren te bepreken. Het vervolg horen we op 25 augustus, wanneer we 
elkaar na de vakantie mogen ontmoeten. Voor alle genoemde data geldt: 
‘Zo de Heere wil en wij leven’. Ik wens u allen goede diensten, ook met de 
voorgangers die op de andere zondagen voor zullen gaan. 
 
BBQ 

De kerkenraad heeft het plan opgevat om op vrijdag 12 juli een BBQ te 
houden. U kunt zich opgeven voor 3 juli bij Celia Bolk, tel. 06-28359955. 
We hopen om 18.00 uur te beginnen. De BBQ wordt gehouden in Bethel. 
Mocht u dieetwensen hebben, laat het dan even weten. We hopen op een 
gezellige avond. 
 
KOFFIE DRINKEN IN DE ZOMER 

Ook dit jaar zal er in de zomer weer koffiedrinken zijn na de 
morgendiensten. Onze vakantiegasten worden op die manier ook extra 
welkom geheten in de kerk. Het is fijn om elk jaar weer mensen te 
ontmoeten, maar dat is niet het enige doel. We bemerken dat we in 
hetzelfde geloof mogen staan en dat we onderdeel zijn van de wereldwijde 
kerk. Goede ontmoetingen toegewenst. 
 
MEDEDELINGEN UIT DE KERKENRAAD 

Vertrouwenspersoon 
De kerkenraden van Lemmer, Drachten, Een, Twijzelerheide, Driesum en 
Wouterswoude hebben besloten om een vertrouwenscommissie aan te 
stellen.  
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De Generale Synode heeft besloten, na alle voorvallen in de maatschappij 
en kerk, dat elke gemeente een vertrouwenspersoon dient te hebben. 
Nu zijn onze gemeenten zo klein dat we gezocht hebben naar 
samenwerking, zodat de drempel laag is om dit te melden. Deze 
vertrouwenspersoon is er voor iedereen die te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag, of signalen daarvan ziet binnen de gemeente. 
In onze gemeente zal dhr. Jan van Waaij uit Twijzelerheide deze rol 
vervullen. Om niet van één persoon afhankelijk te zijn wordt ook een 
tweede naam aan onze toegevoegd gegeven. Dat is mevr. Dieneke van der 
Ploeg uit Drachten. 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor Kerkelijke Werkers 
Naast de aanstelling van vertrouwenspersonen, heeft de Generale Synode 
ook besloten dat alle kerkelijke werkers een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) moeten hebben. Dit document is een bewijs van onbesproken 
gedrag en is een stap richting een veiliger omgeving voor onze 
gemeenteleden. Alle kerkelijke medewerkers, in de ruimste zin van het 
woord, zullen voor 1 juni 2025 hierover bericht ontvangen. 
 
Noodzakelijke Maatregelen voor een Veilige Gemeente 
Hoewel we hopen dat onze gemeente niet geconfronteerd zal worden met 
grensoverschrijdend gedrag, is het helaas noodzakelijk geworden om deze 
stappen te zetten in de wereld van vandaag. Uw veiligheid en welzijn staan 
voorop, en we doen er alles aan om een veilige omgeving te waarborgen. 
 
Contactinformatie 
Heeft u vragen of wilt u melding maken van grensoverschrijdend gedrag, 
dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: 
Jan van Waaij: tel: 06-57778496; mail: jvwaaij@outlook.com  
Dineke v/d Ploeg: tel: 06-34626009; mail: dinekevdploeg@outlook.com 
Laten we samen werken aan een veilige en zorgzame gemeenschap. 
 

mailto:jvwaaij@outlook.com
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Namens de kerken, Lemmer, Drachten, Een, Twijzelerheide, Driesum en 
Wouterswoude. 
 
UIT DE PASTORIE 

Groet 
Vanuit de pastorie een hartelijk groet, namens mijn vrouw en kinderen. Ik 
wens u allen een goede zomervakantie toe. Er is een lied waarin de bede 
en de zegenwens wordt verwoord, met deze woorden wil ik afsluiten. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
DIACONIE 
Collecte juli: In de Rechte Straat 
Stichting IRS ondersteunt kleine protestantse gemeenten en missionaire 
initiatieven in Zuid-Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen en Italië. 
IRS ondersteunt gemeenten die veelal weinig middelen hebben om hun 
eigen bestaan te bekostigen, om hen zo in staat te stellen de rijkdom van 
het Evangelie te delen in hun eigen omgeving.  
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Hierbij valt te denken aan financiële steun in de opstartfase van een 
gemeente, het bekostigen van evangelisatieactiviteiten en beschikbaar 
stellen van evangelisatiematerialen. Daarnaast verzorgt Stichting IRS 
toerustingscursussen voor het evangelisatiewerk onder veelal 
seculariserende rooms-katholieken. 
 
Collecte augustus: Gevangenenzorg Nederland 
Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. 
Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn 
alleen maar verliezers. En zo worden mensen slachtoffer, voelt de 
samenleving zich onveilig en laat de dader zijn familie achter met verdriet, 
schaamte en grote zorgen. 
De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg! 
Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in 
de Bijbel en wat Jezus bracht en deed. 
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de 
helpende hand om samen te werken aan herstel. Dat doen wij met een 
landelijk netwerk van vrijwilligers en met steun van kerken, bedrijven, 
fondsen en particulieren. Want wie redt het om in z’n eentje zijn 
vastgelopen leven weer vlot te trekken? 
Persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid staan bij ons centraal. We 
maken tijd om samen te ontdekken wat er fout ging en wat er nodig is om 
het leven om te buigen naar een nieuwe toekomst. 
Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samenleving die vindt dat niet 
criminaliteit, maar geloof in herstel het laatste woord mag hebben. Dáár 
zetten wij ons voor in, uit liefde tot God en de medemens. 
 
AGENDA  

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

12 – 07 18.00 BBQ Bethel 

 
 

https://gevangenenzorg.nl/drijfveren/?_gl=1%2Apjoesk%2A_up%2AMQ..%2A_ga%2AMTg5NDUwNTk5Ny4xNzE4ODYzODMy%2A_ga_H2MGW1VN0Y%2AMTcxODg2MzgzMS4xLjEuMTcxODg2Mzg0OS4wLjAuMTQ1ODU4ODQzMg..&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrOpPsVto0VBLchHZsEpR3ceRcTeFZaP3sY0_IVdhVcgBlyy3j3N6lRoCeOQQAvD_BwE
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ROOSTER KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 

Datum Koek + koffiemelk Meehelpen inschenken 

07 – 07 Anneke Gerda 

14 – 07  Trienke Tine 

21 – 07 Gerda Siepie 

28 – 07 Tine Anneke 

04 – 08 Siepie  Trienke 

11 – 08 Gerda Tine 

18 – 08 Trienke Anneke 

25 – 08 Siepie Trienke 

01 – 09 Tine Siepie 

06 – 10 Anneke  Gerda 

 
Graag zelf onderling ruilen als je niet kunt.  
 
KOPIE SEPTEMBERUMMER 
De kopij voor het septembernummer graag aanleveren voor uiterlijk 
vrijdag 23 augustus 2024. 
 
MUZIKALE ZANGAVOND T.B.V. SJOFAR 

Vrijdagavond 5 juli is er een muzikale zangavond t.b.v. Sjofar. 
 
Locatie: Sionskerk 
Adres: Haadwei 127, Damwoude 
Aanvang: 20.00u. 
 
Er zal een toelichting gegeven worden over het evangelisatiewerk van 
Sjofar in Friesland door Jan Kooistra. 
Daarnaast is het NoorderJongerenkoor aanwezig voor een muzikale 
bijdrage onder leiding van Wilbert Margré. 
Er wordt een appélwoord gegeven door Ds. M. van Reenen. 
Organist: Pieter Kooistra 
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VOOR ELKAAR VAKANTIEWEKEN ALLEENGAANDEN 

Vakanties voor alleengaanden 
Heeft u al plannen voor de zomervakantie? Of ziet u tegen deze periode 
op, omdat u zich dan als alleengaande wellicht (extra) eenzaam voelt? 
VOOR ELKAAR vakantieweken organiseert mooie weken voor u. Want wat 
is er fijner dan met gelijkgezinden mooie herinneringen maken tijdens een 
heerlijke vakantie? De Bijbel staat centraal, zodat u niet alleen uitrust, 
maar ook bemoedigd wordt. 
Ook u bent D.V. van harte welkom in de volgende weken: 

- 29 juni t/m 6 juli, Hotel de Guldenberg in Helvoirt 
- 20 t/m 27 juli, Hotel Fredesheim in Steenwijk 
- 10 t/m 17 augustus, Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp (actieve 

week, elke dag wandelen of fietsen met e-bike). 
Deze weken zijn bedoeld voor alleengaanden, weduwen en weduwnaren 
die nog zelfredzaam en vitaal genoeg zijn.  
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website: 
www.voorelkaarvakantieweken.nl/doelgroep/alleengaanden 
Voor vragen kunt u mailen naar: 
 gasten.al@voorelkaarvakantieweken.nl 
 
(Wist u dat we ook vakantieweken organiseren voor mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, kinderen en jongeren met ASS, 
mensen met dementie en hun mantelzorger en mensen die door een 
echtscheiding alleen staan? Zie www.voorelkaarvakantieweken.nl).  
 
WORD VRIJWILLIGER IN DE HERBERG!  

Doe mee voor gasten als Nienke en Willem  
Door je in te zetten als vrijwilliger bij Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg kunnen de gasten in de Herberg werken aan nieuw perspectief in 
hun leven. Wil jij hieraan een bijdrage leveren?  
 
 

http://www.voorelkaarvakantieweken.nl/doelgroep/alleengaanden
mailto:gasten.al@voorelkaarvakantieweken.nl
http://www.voorelkaarvakantieweken.nl/
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Oud-gast Willem zei: ‘Terugkijkend zie ik dat de Herbergtijd mij heeft 
geholpen negatieve patronen te doorbreken in mijn leven en huwelijk. De 
warmte en aandacht en het gezelschap in de Herberg mis ik nog bijna elke 
dag.’   
Oud-gast Nienke vertelt: ‘Het is zo bijzonder om op een plek te zijn waar je 
echt rust ervaart en je mag zijn wie je bent.’ 
 
Nieuwsgierig geworden hoe jij kan bijdragen aan het herstel van mensen 
zoals Willem en Nienke? Kijk even mee, we hebben momenteel een paar 
leuke vrijwilligersvacatures:   

• Gastheer of gastvrouw - gastvrijheid en een luisterend oor 
bieden voor gasten in het weekend of op een avond  

• Dagvrijwilliger - je handen uit de mouwen steken met en voor de 
gasten op maandag of een andere werkdag 

• PR-vrijwilliger - PDC de Herberg breder onder de aandacht 
brengen, door bijv. verhalen van gasten te delen 

• Koetshuisvrijwilliger - helpen klaarzetten en bedienen bij 
activiteiten in het Koetshuis 

• Jongere voor een tussenjaar.  
Zit er wat voor je bij? Je betekent veel voor mensen die liefde en aandacht 
kunnen gebruiken. Je werkt samen in een klein team. We houden van 
gezelligheid en vullen elkaar aan. Voor meer informatie, kijk op 
www.pdcdeherberg.nl of doe een belletje naar Idelette of Rein via 026-
3342225. Tot ziens!  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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DIENSTEN JULI 
 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

30 juni Ds. J. Mulderij, 

Wezep 

Ds. M.J. Schuurman, 

Oldebroek 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

7 juli Dhr. H. Scherphof, 

‘t Harde 

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, 

Assen 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

14 juli Ds. F. Pierik Ds. F. Pierik 

Collecten 1. In de Rechte Straat 

2. Kerk 

  

21 juli Ds. G. Oberink, 

Urk 

Dhr. F. Verkade, 

Hoogeveen 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

28 juli Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, 

Assen 

Dhr. D. Vos, 

Oostwold 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 
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DIENSTEN AUGUSTUS 
 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

4 augustus Dhr. G. Schenk, 

Urk 

Kand. M. van Manen, 

Weesp 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

11 augustus Dhr. G. Schenk, 

Urk 

Ds. H. Snoek, 

Driezum 

Collecten 1. Gevangenenzorg Nederland 

2. Kerk 

  

18 augustus Ds. H. Born, 

Hasselt 

Ds. M.G.M. Mudde, 

Oosterwolde 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

25 augustus Ds. B. Coster, 

Rouveen 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 

 

1 september Ds. F. Pierik Ds. H.B. van der Knijff, 

Wilsum 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 
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HERVORMDE GEMEENTE EEN 
 

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten. 
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl 

 

Website gemeente: www.hervormd-een.nl 

 

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik 

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik 

Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:  

Secretaresse: Gerda de Vries 

 

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een 

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443  

Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een 

 

 

Testamentaire beschikking: 

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende 

formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van 

Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te 

Norg, een bedrag van €  .’ 

 

Colofon 
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.  

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar. 

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051 

 
 

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com 

mailto:f.pierik@hetnet.nl
mailto:kerkklankenredactie@gmail.com

