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MEDITATIE
Openbaring 7:9-17

Vandaag ligt een bijzonder tekstgedeelte voor ons. Als we ernaar kijken
en het in onze gedachten opnemen, dan zien we een grote menigte. Die
grote menigte staat voor de troon van God en van het Lam. De menigte
heeft een bijzonder kenmerk, namelijk dat ze hun kleding gewassen
hebben in het bloed van het Lam. Daarnaast hebben ze palmtakken in
hun hand. De menigte zingt een loflied. Als we goed luisteren naar wat zij
zeggen, dan klinkt daar iets bijzonders. Ze zeggen: ‘Want de zaligheid is
van God en van het Lam’.

Het is een prachtig gezicht. Een grote schare die niemand tellen kan. Er
staan ook nog ouderlingen en dieren bij. Zij allen aanbidden God. Ze loven
en prijzen de Heere God voor wat Hij gedaan heeft. Ze aanbidden Hem!

Maar dan klinkt daar een vraag: ‘Wie zijn zij die daar staan met witte
kleding en die God aanbidden? Het antwoord wordt gegeven. Het zijn
mensen die uit een grote verdrukking komen. Ze hebben hun kleding
gewassen in het bloed van het Lam. Aan het einde van ons tekstgedeelte
lezen we dat zij bijzondere beschutting krijgen van de Heere God.

Het is een bijzonder gedeelte aan het begin van het nieuwe jaar. Er wordt
ons een blik in de hemel gegund, waarbij we lezen over de grote menigte
die voor de troon staat van wie de kleding gewassen is in het bloed van
het Lam. We weten niet wat er in het nieuwe jaar gebeuren gaat. We
weten niet wat er op ons of komt en hoe het zal gaan in de wereld, in de
gemeenten en in ons eigen leven. Het is wel noodzakelijk dat we weten
van dit gebeuren, dat dit ook voor ons mag gelden. Dat we bij die grote
schare zullen staan op het moment dat de Heere terugkomt of wanneer
we de ogen zullen sluiten.



Dan klinkt nu de vraag: ‘Hoe kom je bij die schare?” Met andere woorden
die we in ons tekstgedeelte zien staan: ‘Hoe krijg je nu je kleding
gewassen in het bloed van het Lam?’

We dienen hier te spreken over wat God ons wil geven, namelijk het
geloof in de Heere Jezus Christus. Alleen door Hem worden we gerekend
tot die schare. Eenmaal zullen we bij Hem mogen staan om eeuwig de lof
en de aanbidding te brengen. Die grote menigte kijkt niet naar zichzelf,
maar ze kijken naar de troon en Degene die op de troon zit. Wie is dat?
Dat is het Lam. Het Lam zit op de troon, maar Wie is het Lam?

Het Lam op de troon is Jezus Christus, van wie we met de kerk belijden
dat hij met kerst naar de aarde is gekomen. Het kleine kind in de kribbe
van Bethlehem. Die uiteindelijk op Goede Vrijdag naar het kruis is gegaan.
Daarover wordt gezegd dat Hij als een Lam werd geslacht. Hier wordt een
bepaald beeld gebruikt. Misschien herkent u dat wel en hebt u het wel
eens gezien op een schaapsscheerdersfeest. Dan wordt er een schaap
genomen en de wol wordt eraf geschoren. Zo’n beest, zo’'n lam zegt op
dat moment helemaal niets. Die laat het maar gebeuren. Zo is het ook
met Jezus Christus. Toen Hij aan het kruis werd gehangen heeft hij niets
gezegd. Hij liet het allemaal maar gebeuren. Terwijl Hij aan het kruis
hangt, vloeit er bloed uit zijn wonden. Dat bloed is nodig om de kleding te
wassen. Dat bloed is nodig om in te gaan in de eeuwige heerlijkheid, om
de zaligheid te kunnen verkrijgen. In ons tekstgedeelte wordt dat
genoemd. Het is de lofzang van degenen die daar staan. Zij roepen met
luide stem: ‘De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit en het Lam!’

Wanneer wij daarin de zaligheid vinden, dan wordt het: ‘Hij voor mij,
omdat ik anders niet bij Hem kan komen.” Dan leer je voor je eigen leven
zeggen: ‘De zaligheid is van onze God en van het Lam.” Dat is Hij voor mij,
en dat is voor u en voor jou. Het is een belijdenis.



Als je dat leert, dan mag je mee in de grote schare waarover we aan het
einde lezen dat de tranen worden afgewist. Ja, op de dag van het sterven
worden de tranen afgewist en mogen we daar zijn waar de Heere ons
voor eeuwig zal beschutten.

Deze genade wens ik u allen van harte toe in het komende jaar, met dat
uitzicht voor eeuwig.
Amen.

Ds. F. Pierik

BlJ DE DIENSTEN

In het nieuwe jaar wil ik een begin gaan maken met de brief aan de
Kolossenzen. Op 14 januari hoop ik in de avonddienst bij u voor te gaan
waar we het eerste gedeelte van de brief ter hand nemen. De verzen 1-14
staan dan in de prediking centraal.

Eveneens hoop ik in de avonddienst op 21 januari voor te gaan, waarin
we het laatste gedeelte van hoofdstuk 1 ter hand nemen.

We hopen op gezegende diensten, zowel bij de predikanten die voor
hopen te gaan, als de diensten waarin wij elkaar ontmoeten.

NIEUWJAARSONTMOETING

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van koffie en thee. We wensen elkaar dan
veel goede wensen toe. De oudere generatie kent en gebruikt de
zegenwens veel heil en zegen. Dat is de wens waarin we zowel in het
dagelijkse als in het geestelijke veel van de Heere mogen verwachten. De
vraag van zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus mag daarin volledig
meeklinken. Daar wordt namelijk de vraag gesteld: ‘Wat is uw enige
troost..?”’



Het antwoord is: ‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en
sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus
eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn

zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels
verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelse
Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan; ja ook, dat mij alle ding tot
mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige
Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van
harte willig en bereid maakt.’

Ik wens u van harte toe dat u dit in 2024 van harte mag ervaren en
geloven.

ACTIVITEITEN

Jeugdkring

Na de avonddienst van 21 januari hopen we weer met elkaar de preek
van die avond te bespreken. De vragen die we met de jeugd bespreken
heb ik de afgelopen twee keren ook in de kerk neergelegd. Ook in deze
dienst zal ik de vragen weer bij de uitgang neerleggen, zodat u thuis over
de preek na kunt spreken.

Bijbelkring

De Bijbelkring van januari staat gepland op woensdag 24 januari om 19.30
uur in Bethel. We hebben de laatste keer niet het hoofdstuk afgekregen.
We lezen op deze avond Openbaring hoofdstuk 7 en we kijken naar de
laatste vraag van het hoofdstuk. We lezen daarbij ook Openbaring 8 en
het eerste gedeelte wat daarover gaat in hoofdstuk 5 uit het boekje. We
hopen op gezegende ontmoeting.



GROET

Namens mijn vrouw en kinderen wens ik u al het goede toe dat
voortkomt uit de zegen die Samuel uitspreekt tegenover het volk. Daar
klinkt het bevel bij het afscheid van Samuel aan het volk (1 Samuel 12:24):
“Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie
welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft.” Dan zal de Heere bij u zijn en u
laten delen in de grote werken van Jezus Christus. Amen

Ds. F. Pierik

VROUWENOCHTEND

Ondanks wat afmeldingen vanwege zorgen en ziekte waren we in
november toch met een leuk koppeltje om de kerk schoon te maken. U
hebt vast gezien dat de ramen, stoelen en viloer weer heerlijk schoon en
fris waren.

Laten we ook in het nieuwe jaar weer met elkaar samenkomen. Kerk-zijn
betekent niet alleen dat je op zondag twee keer anderhalf uur bij elkaar
zit, maar ook doordeweeks het lichaam van Christus vorm geeft.

Een nieuwe datum waarop we weer samen willen komen is D.V. 31
januari van 9:30 tot 11:30 uur in Bethel. Alle vrouwen van de gemeente
zijn welkom. Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend.

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
07-01 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk
21-01 20.30 Jeugdkring Haulerwijk
24 -01 19.30 Bijbelkring Bethel
31-01 9.30 Vrouwenochtend Bethel

KOPIE FEBRUARINUMMER



De kopij voor het februarinummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag
19 januari 2024.

UITNODIGING REGIONALE BIJEENKOMST
Geachte broeders en zusters,

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V.
donderdag 18 januari 2024.
Mw. Harriet Smit van de HGJB zal deze avond komen om met ons samen
na te denken over het thema:

Als (klein)kinderen andere wegen gaan

Soms is geloven voor je (klein)kind niet meer vanzelfsprekend.(lees hier
ook kinderen in de gemeente). Hoe ga je hier op een goede manier mee
om? Een pastorale avond om te delen met elkaar, maar ook om nieuwe
perspectieven te ontvangen.?

Het idee is dan om na een inleiding, door de spreker verzorgt, vervolgens
in groepjes op dit onderwerp door te gaan en dan aan het eind van de
avond alles gezamenlijk te evalueren

Deze avond is een gezamenlijke avond met de Confessionele Beweging.

U bent van harte welkom.
Locatie Gebouw de Wegwijzer
Oosterweg 11 Noordhorn
Aanvang 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45u.)

HERBERGDAG ‘HECHTING, GELOOF EN RELATIES’

Hechting en hechtingsproblemen hebben invloed op onze relaties en ook
op ons geloof en onze geloofsbeleving. Veiligheid en vertrouwen zijn
beide nodig voor veilige hechting. Door de gebrokenheid waarin we leven
is die er helaas niet altijd.



Als er teleurstellende of traumatische ervaringen zijn in hechtingsrelaties,
dan werkt dit door in de verhouding tot God. Hoe zit dat precies? En wat
kan je daarmee in het pastoraat in de gemeente? En kan je daar ook iets
mee in de prediking?

Relevante vragen. Op
donderdagmiddag 25 januari 2024
hoopt psycholoog en theoloog prof.
dr. Hanneke Schaap-Jonker een
lezing te geven in het Koetshuis van
Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg. De lezing zal gaan over de
invloed van hechting op geloof en
relaties en de betekenis daarvan
voor pastoraat en prediking.

Na de lezing vertelt een oud-
Herberggast over de impact van hechting op haar leven en gaan we
verder over het thema in gesprek. Aan het eind van de middag is er tijd
voor ontmoeting en gesprek tijdens een afsluitende broodmaaltijd.
Deze middag is bedoeld voor predikanten, voorgangers, pastoraal
werkers en pastorale teams. Van harte welkom! We vragen u wel om
uzelf tijdig aan te melden.

Datum: donderdag 25 januari 2024

Tijd: 14.30 — 19.00 uur (zonder broodmaaltijd tot 17.30 uur)

Plaats: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg,
Pietersbergseweg 19, Oosterbeek

Kosten: € 20 (incl. broodmaaltijd) / € 15 (zonder broodmaaltijd)

Meer info: www.pdcdeherberg.nl

Aanmelden: herbergdag@pdcdeherberg.nl, graag daarbij uw naam

en adresgegevens doorgeven en of u al dan niet de
gezamenlijke broodmaaltijd wilt gebruiken.


http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:herbergdag@pdcdeherberg.nl

CONNECT JONGERENAVOND

Op D.V. vrijdagavond 26 januari is er weer een Connect jongerenavond!
Jan Post hoopt op deze avond te spreken over het thema 'Gods Naam
belijden’.

Op deze avond gaat hij met ons in gesprek over belijdenis doen maar ook
hoe wij Zijn Naam belijden in deze wereld.

Je bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Noteer de
datum alvast in je agenda, zodat je deze niet mist!

Datum: Vrijdag 26 januari 2024

Thema: 'Gods Naam belijden’

Spreker: Jan Post

Leeftijd: 16-36 jaar

Tijd: 19:30 uur inloop (19:45 uur start)

Locatie: CGK Broeksterwoude — Andreas (Foarwei 19, Damwald)

We zien uit naar je komst! Hopelijk tot dan!

Bestuur Connect

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN GEZANG 293
Hoor de stem van Jezus roepen:

“Wie wil in Mijn Wijngaard gaan?”

Witte velden, d’ oogst is wachtend;

wie wil schoven dragen gaan?

Luid en helder roept de Meester

en Zijn bijstand biedt Hij aan.

Wie geeft antwoord, vreugdevol zeggend:
“Heer, hier ben ik, laat mij gaan?”

Kun je niet de zeeén trotseren,
dat je naar de heidenen gaat?
Ach, je kunt de heiden al vinden
en hem helpen in je straat.



Kun je echt geen duizenden geven?
Weet, een penning is soms meer!
En het minste heeft veel waarde,
als 't gedaan is voor de Heer.

Kun je niet zo spreken als eng’len

of als Paulus prediken gaan?

Spreek dan maar eenvoudig van Jezus,
Die in onze plaats wou staan.

Kun je grove zondaars niet wekken,
met het oordeel en het recht?

Leid dan maar de kleine kind’ren

naar de Heiland; Hij wacht hen echt!

Ben je niet zo’n dappere wachter,
die op Sions muren staat?

En de weg wijst naar de hemel,
waarschuwend van vroeg tot laat?
Met je smeking en je gebeden

kun je doen wat God van je vraagt.
Kun je zijn zo’n trouwe Aaron,

die profetenhanden schraagt.

Zeg toch nooit die ijdele woorden:
“Er is niets voor mij te doen.”
Mensenzielen gaan verloren,
en de Meester roept je toe.
Neem Zijn taak met blijdschap op je,
laat Zijn werk je vreugde zijn.
En zodra Hij roept, geef dan antwoord:
“Hier ben ik, o Heer, zend mij!”
(zelfde wijs als: ‘Wat de toekomst brengen moge’)
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DIENSTEN JANUARI

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. De Herberg
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk
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HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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