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MEDITATIE

In deze maand wil ik met u in de meditatie gaan zoeken naar een antwoord
op de vraag: ‘Wat is roeping?’

Er zijn velen in de kerk die over het ambt zeggen: ‘Daar moet je roeping
voor hebben.’” Als het gaat om een bijzondere taak in de gemeente. Hoewel
ik mij hier beperkt tot het kerkelijke gedeelte, zijn er ook mensen in de
wereld die zeggen dat zij een bijzondere roeping ervaren om bijvoorbeeld
in een ziekenhuis te werken. Maar wat is dan roeping?

In de bijbel wordt daar verschillende keren over gesproken. Mensen
worden voor een bepaalde tijd geroepen tot een bepaalde taak in het
godsdienstig leven. Of men wordt geroepen voor het maatschappelijk
leven. Koningen, priesters, richters en profeten worden geroepen. Door de
Heere worden zij daar ook bekwaam voor gemaakt. Op die manier wordt
de persoon in dienst genomen door God zelf, omdat Hij met Zijn
barmhartigheid en genade iets voor de gemeenschap wil laten doen. Hij is
lankmoedig. Hij is groot. De Heere is groot van goedertierenheid, om op
die manier het land of de gemeenschap te laten functioneren. Mensen
worden dan geroepen om zo de Heere en de gemeenschap te dienen.

Dan ligt het aanzien van de dienaar niet bij hemzelf, of bij haarzelf in
sommige gevallen in de bijbel, maar bij God. Hij Die het aanzien geeft. Op
die hoogte mag de dienaar functioneren. Als de dienaar goed beseft wie hij
is en welke taak hij heeft, dan laat hij tijdens zijn werk de genade van God
doorstralen.

In het Nieuwe Testament wordt dat nog wat breder uitgewerkt. Ook Jezus
heeft mensen geroepen om discipel van Hem te zijn. Paulus werkt verder
uit welke roeping de gemeente heeft en Petrus schrijft dat wij gebouwd
worden tot een geestelijk huis, tot een koninklijk priesterdom waar God
kan wonen. Dat is ook een hoge roeping. Dan betekent het dat wij,
wanneer wij het Evangelie van God horen, geroepen worden om het
Evangelie te delen met mensen om ons heen. Om te laten zien dat God er
ook voor hen wil zijn.



En dan komt de vraag naar ons toe. Zijn wij geroepen dienaren en
dienaressen van Jezus Christus? Die vraag kunnen wij niet zomaar naast
ons neerleggen, maar daar moet een concreet antwoord opkomen. Dan
betekent het dat de vraag of wij in het geloof zijn als eerste met ja moet
worden beantwoord. En als tweede, laten we in onze dagelijks leven zien
dat wij Jezus volgen. Een goede vraag om daar in de komende dagen over
na te denken.

Ds. F. Pierik

BlJ DE DIENSTEN

In de maand februari hoop ik voor te gaan op 8 februari. In deze dienst
zullen de gekozen broeders, dhr. de Vries en dhr. Hummel worden
herbevestigd. Ook zal dan broeder Juda Hak in het ambt van diaken
bevestigd worden. Het tekstgedeelte voor deze dienst vinden we in
Mattheus 4:18 en volgend. De Heere Jezus roept Zijn discipelen om hen te
onderwijzen, met als doel dat ze worden uitgezonden naar de wereld.

We hopen met elkaar op een gezegende dienst, en ook met de voorgangers
die bij ons voor hopen te gaan.

ACTIVITEITEN

Volleybal

Op zaterdagavond 14 februari hoopt het volleybalteam van de Kapelkerk
de wisselbeker te verdedigen. Samen met de kring van rechtzinnige
gemeenten uit de Ommelanden gaan verschillende teams aan de slag in
het sportcentrum van Ten Boer om te strijden voor de wisselbeker.

De gezamenlijke predikanten hebben ook een team gevormd. Dat belooft
een spannende strijd te worden tussen de volleyballers uit de verschillende
gemeenten.



Bijbelkring

De Bijbelkring wordt gehouden op woensdag 18 februari. Het
tekstgedeelte voor deze avond vinden wij in Mattheus 13:44-46. Dat zijn
twee gelijkenissen die gaan over de schat in de akker en de parel van grote
waarde.

GEMEENTE — JAARVERGADERING

De kerkenraad heeft in de vergadering van januari besloten een gemeente
vergadering te beleggen op D.V. 22 april 2026. Verdere gegevens worden
in de kerkbode van april gepubliceerd.

GROET

Ik wil u graag groeten met een belofte uit de brief aan de Galaten. Paulus
roept op tot geloof in de Heere. Om niet uit de werken van de wet maar in
Christus te leven. Zo bent u tot zegen voor de gemeente en voor de naaste.
Daarom schrijft Paulus: “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams
nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.”

Ik wens u alleen een goede en gezegende maand toe. Ook namens mijn
vrouw en kinderen.

VROUWENOCHTEND

Op D.V. 11 februari willen we weer bij elkaar komen om Bijbelstudie 1 uit
Handelingen te bespreken. Het is goed om de Bijbelgedeelten thuis vast
door te lezen: Handelingen 1:1-11; 2:1-11 en 2:22-47.

We zien uit naar uw en jullie komst.

Tot dan!

Elize en Miranda



DIACONIE

Collecte februari: SDOK

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde
kerk. Een lichaam waarvan de leden betrokken zijn bij elkaar. Een lichaam
waarbij ‘delen’ en ‘dienen’ centraal staan.

“Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt,
verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van
Christus.”

(1 Korinthe 12:26,27)

We delen in het lijden

Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk,
emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld
in Hebreeén 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen
bent”. Daarom staat SDOK naast vervolgde broeders en moedigt hen aan
trouw te blijven aan God.

We delen in de zegen

We merken dat de getuigenissen van vervolgde christenen ons geloof
versterken. Onze broeders en zusters zijn levende getuigen van Gods
genade en kracht. Hun verhalen moedigen ons aan om Jezus Christus te
blijven volgen, ongeacht de gevolgen.

Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Wereldwijd worden
christenen vanwege dit geloof achtergesteld, gevangengezet, mishandeld
of vermoord.

Bij SDOK zien we christenvervolging als de negatieve gevolgen van
het volgen van de Heere Jezus Christus.

De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er
sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving.



In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in
discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide
situaties.

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
01-02 11.00u | Koffiedrinken na de dienst | Kerk
11-02 10.00u | Vrouwenochtend Bethel
18 -02 19.30u | Bijbelstudie Bethel

KOPIE MAARTNUMMER
De kopij voor het maartnummer graag aanleveren voor uiterlijk vrijdag 13
februari 2026.

VROUWENDAG ONSTWEDDE

Op 18 april hopen we opnieuw een Vrouwendag in Onstwedde te houden.
Ben jij er dit jaar ook weer bij? Nodig je vriendin, zus, moeder of buurvrouw
uit en kom gezellig naar deze ontmoetingsdag voor vrouwen.

We willen met elkaar nadenken over het thema: ‘Getuigen, hoe dan?’. Hoe
kunnen we in onze eigen omgeving, in ons gezin, op ons werk, in de buurt
of misschien wel in de supermarkt Gods getuigen zijn? Zitten mensen daar
tegenwoordig nog op te wachten? Moét ik altijd getuigen? En wat zeg ik
dan? Misschien denk je; getuigen? |k heb helemaal geen bijzonder
bekeringsverhaal, zoals Paulus bijvoorbeeld.

Nieuwsgierig geworden naar antwoorden uit de Bijbel? Meld je dan
hieronder aan.

Programma

Tijdens een lezing neemt ds. G. op 't Hof ons mee in wat de Bijbel ons wil
leren over Gods getuigen zijn. Daarna krijgen we van Elise Ossel een
praktische verwerking over dit thema vanuit haar ervaring als coach.



Tijdens de pauze zal er een kledingverkoop gehouden worden met alle
ingebrachte kledingstukken. Hier mag je voor een klein bedrag iets leuks
uitzoeken. De opbrengst gaat naar de Voedselbank. Ook zijn er stands
aanwezig waar je leuke kleinigheidjes kunt kopen. Tip: neem wat kleingeld
mee.

Het middagprogramma bestaat uit 9 verrassende workshops. Bij de
ticketverkoop kies je gelijk welke workshop je ’s middags wilt gaan doen,
er is keuze uit zowel creatief, cultureel, muzikaal, actief en bezinning.
Gedurende de dag is voldoende ruimte voor ontmoeting met elkaar.

Tijden

Aanvang 10.00 / Afsluiting rond 15.00

Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers

De dag is geheel verzorgd (inclusief lunch).

Kosten

De kosten verschillen per workshop. De basisprijs is €25.

Tot 18 maart geldt vroegboekkorting en kost het ticket slechts €22,50!

Workshops

Dit jaar is er weer keuze uit 9 leuke workshops. We zijn dankbaar dat er
zoveel vrijwilligers zijn om deze workshops vorm te geven. Eventuele extra
kosten voor de workshops zijn verwerkt in de ticketprijs, je hoeft dus
achteraf niet extra te betalen. Deze meerprijs is alleen voor het dekken van
de materiaalkosten. De workshopgevers zetten hun talenten kosteloos in
voor deze dag.
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Getuigs
rouwen

Nodig je vriendin, zus of buurvrouw uit en
kom gezellig op

I8 april 2026

naar deze inspirerende ontmoetingsdag met
andere christenvrouwen.
Met o.a. een lezing van ds G. op 't Hof,
coach Elise Ossel en leuke workshops.

(© 10.00- 15.00 vur
Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers
€ 22,50 met vroegboekkorting véor 18 maart

Daarna 25,00. Opgave mogelijk tot 17 april.

Tickets en meer informatie op
www.vrouwendag-onstwedde.n/
info@vrouwendag-onstwedde.n!



DIENSTEN FEBRUARI

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1.

2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk



HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon

'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 12,50 per jaar.

Bezorging: Mevr. S. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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