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MEDITATIE 

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste 
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 

Lukas 2:1-2 
 
De Zaligmaker is geboren. Zaligmaker, Zijn naam zegt het al. We lezen het 
ook in het Evangelie: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, en dat 
mag ook in deze meditatie klinken. Heden is geboren de Zaligmaker, want 
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
Het is een bekende geschiedenis, zo’n 2000 jaar geleden. De Heere Jezus is 
geboren in een stal te Bethlehem. Jozef en Maria moesten daar naartoe op 
reis, zodat zij ingeschreven konden worden in het grote register van de 
keizer.  
 
Het eerste gedeelte is u wel bekend, dat is de tekst die u misschien op de 
zondagschoolviering of op school moest opzeggen: ‘En het geschiedde in 
die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen 
Cyrenius over Syrië stadhouder was.’ Er ging een gebod uit van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. De keizer had 
inmiddels zoveel invloed en zijn rijk was zo groot, dat hij wel eens wilde 
weten hoeveel mensen er woonden.  Maar dat niet alleen, hij had daar een 
koning aangesteld, namelijk Herodes de Grote. En we lezen nog een paar 
namen..  
 
Nu de Romeinen, op het hoogtepunt van dat wereldrijk gebeurt er iets 
bijzonders. Er wordt een heel klein Kindje geboren, daar in dat kleine 
stadje. Daar waar alle herbergen en slaapplekken vol zijn.  Daar in die stal. 
Dat kleine Kindje heet: Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van de 
zonden. 
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Dat kleine Kindje wordt geboren in het vierde wereldrijk. In de tijd van 
keizer Augustus en in de tijd van Cyrenius die stadhouder was. Cyrenius 
mocht regeren over een groot gebied en in dat gebied werd Jezus geboren.  
 
Nu de profeet Daniel. In Daniël 2 lezen we: ‘In de dagen van die koningen 
zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor 
eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een 
ander volk zal overgaan.’ De koning heeft een droom gehad. Hij heeft 
gedroomd en wil de uitleg weten. Hij roept Daniel en vraag hem om de 
uitleg. De koning zag in die droom dat grote beeld. Daniel vertelt: ‘Het 
hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van 
zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten 
gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem.’ Het beeld was 
schrikwekkend! 
 
In de dagen van die koningen.., dat is nu! Nu in de periode van keizer 
Augustus, die op de top is van zijn macht. Die bewindvoerders heeft 
aangesteld. In de tijd van Cyrenius die stadhouder was en Herodes die 
koning was over Judea. Deze keizer wil weten hoe het in zijn rijk is en laat 
iedereen inschrijven. De keizer van het vierde rijk. En dan de woorden van 
Daniel: ‘In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een 
Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en 
waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al 
die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor 
eeuwig standhouden.’ 
Dan vertelt Daniel de reden waarom: ‘Daarom hebt u gezien dat, niet 
door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, 
brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten 
weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan 
betrouwbaar.’ 
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In die nacht werd daar in Bethlehem een klein Kindje geboren, en Zijn naam 
is Jezus. Daarom zag de koning een steen, niet door mensenhanden, uit de 
berg afgehouwen, los komen en naar beneden komen. Het is maar een 
kleine steen die naar beneden is gekomen. Daar in Bethlehem is Jezus 
geboren. Hij is van boven uit de hemel naar beneden gekomen als Gods 
zoon. Dat kleine Kindje is niet door mensen ontstaan, maar door 
tussenkomst van de Drie-enige God. De Heilige Geest is over Maria 
gekomen. En wat uit haar is geboren, dat is Gods Zoon. Geboren uit een 
vrouw. Niet met een tijdelijk leven, maar al van eeuwigheid. Toen heeft 
God gezegd dat er een koninkrijk op de aarde gevestigd zal worden. Een 
eeuwig koninkrijk. Waar God gediend zal worden zoals dat van den beginne 
ook was. Er is een koninkrijk op komst. Juist toen het hoogtepunt van de 
keizer er was.  
God, slaat met Zijn handen, laten we dat maar zo zeggen, een steen af. En 
die komt naar beneden en verbrijzelt het beeld van goud, zilver, brons, ijzer 
en leem… en vermengt dat allemaal. 
Er is een Klein kindje geboren in Bethlehem.  
 
Dit nieuwe koninkrijk. Het begint in Bethlehem. De steen vanaf de berg bij 
Daniel, komt onder aan de berg. Vandaar wordt het nieuwe Koninkrijk 
opgericht. Als we kijken naar de situatie in de wereld, dan lezen we in dit 
gedeelte dat het doorbreken van dit nieuwe eeuwige Koninkrijk niet ver 
meer is. Hoe lang zal het nog duren? 
Er rolt een steen van de berg… Er is een Kind geboren in Bethlehem… Het 
wordt ons ter bemoediging gezegd, én het wordt ons ter waarschuwing 
gezegd. Opdat we in deze ‘Steen’ het Koninkrijk mogen vinden. En opdat 
we mogen leven tot eer van Hem. En leven in vrede van deze Koning. Er is 
een Koning geboren in Bethlehem, Zijn naam is Jezus de Christus. Amen! 

 
Ds. F. Pierik 

 
  



5 
 

BIJ DE DIENSTEN 

Op 15 december wordt het Heilig Avondmaal bediend in de dienst waar 
Lukas 1:13-17 centraal staat. In de avonddienst waarin we dankzegging op 
het Heilig Avondmaal houden, luisteren we naar de Heidelbergse 
Catechismus waar het gaat over het zwanger worden van Maria door de 
Heilige Geest (HC14) 
Op kerstavond hoop ik voor te gaan in de zangdienst van de 
Gereformeerde Kerk. Ik zal contact opnemen met de commissie om de 
inhoud van deze dienst nader te bespreken. De dienst zal gehouden 
worden in de Gereformeerde Kerk te Een. 
Het jaar is bijna weer ten einde. Op 31 december hopen we 2024 alweer af 
te sluiten. Het tekstgedeelte voor de avonddienst, die om 19.00 uur begint, 
is Psalm 90. Ook wel de oudejaarspsalm genoemd. 
 
EINDE VAN HET JAAR 2024 

Er ligt een jaar achter ons. Het is een bewogen jaar. Er was oorlog in de 
wereld en ook niet ver van huis. De gevolgen van 7 oktober 2023 waren 
steeds in het nieuws. Er waren verkiezingen in Amerika, waar vele woorden 
gesproken werden die we niet in onze mond zouden nemen. 
In uw persoonlijk leven is er waarschijnlijk ook in het afgelopen jaar weer 
veel gebeurd. We mogen de HEERE danken voor Zijn bewaren en Zijn 
zegeningen. We mogen onze zonden voor Gods aangezicht belijden en 
vragen of Hij met ons mee wil gaan in het nieuwe jaar. Dan is de vraag: Wat 
we doen met al deze levensgebeurtenissen? Hoe dragen we dit? Brengen 
we dit bij de Heere? Zodat er vergeving, genezing en nieuwe kracht 
ontvangen mag worden? 
Want alleen door het geloof mogen we dit ontvangen en mogen we weten 
van Zijn bewaring in het nieuwe jaar. Wees daarom trouw in het dienen 
van de Heere en het zoeken van Zijn aangezicht, ook in het nieuwe jaar. Ik 
wens u goede dagen en een gezegend nieuwjaar toe. 
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ACTIVITEITEN 

Bijbelkring 
Op 18 december hoopt de Bijbelkring weer bij elkaar te komen in Bethel. 
We gaan met elkaar kijken naar hoofdstuk 13 uit Openbaring (hoofdstuk 8 
van het boekje). We beginnen om 19.30 uur. Iedereen welkom! 
 
Jeugdkring 
Als het lukt bij Remco en Lisette dan willen we graag weer jeugdkring 
houden op 15 december. Het zal dan gaan over de menswording van de 
Heere Jezus door de kracht van de Heilige Geest.  
 
GROET 

Namens mijn vrouw en onze kinderen wil ik u van harte groeten. Dat wil ik 
doen met de woorden van Paulus uit de Romeinen: De genade van onze 
Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen 
 
VROUWENOCHTEND 

Op 18 december is weer een vrouwenochtend in Bethel, dit keer een 
speciale kerstvrouwenochtend. De ochtend is van 10.00u tot 11.30u.  
Alle vrouwen van harte welkom! 
 
AGENDA  

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

01 – 12  11.00u Koffiedrinken na de dienst Kerk 

15 – 12  20.30u Jeugdkring Haulerwijk 

18 – 12 10.00u Vrouwenochtend Bethel 

18 – 12  19.30u Bijbelkring Kerk 

 
KOPIE JANUARINUMMER 
De kopij voor het januarinummer graag aanleveren voor uiterlijk vrijdag 20 
december 2024. 
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VOLLEYBALTOERNOOI 

Beste Ommelanders, 
Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdag 15 
februari 2025 weer het jaarlijkse volleybaltoernooi 
georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd 
gestreden tussen verschillende teams uit de 
gemeenten van de Ring Ommelanden. 
Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal 6 personen. 
Vermeld bij de opgave jouw teamnaam, het aantal personen in het team 
en bij welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet lukt om een 
team te vormen, kun je je ook individueel aanmelden. Wij zullen, als 
organisatie een team vormen van de individuele opgaven. Opgave graag 
voor maandag 13 januari. 
Er wordt weer gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker! 
Wanneer:  zaterdag 15 februari 2025 
Waar:   Sportcentrum Leek (De Schelp 35, 9351 NV Leek) 
Tijden:  19:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur 
Kosten:   €2,- per deelnemer 
Aanmelden: predikant@kapelgemeentedrachten.nl of 0512-358388 
 
Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje 
ligt, bent je als scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! 
Hartelijke groet namens de Hervormde Kapelgemeente Drachten, 
REGIONALE AFDELING VAN DE GEREFORMEERDE BOND GRONINGEN-

DRENTHE 

Geachte lezer, 
De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland is een 
organisatie die opkomt voor de zuivere Bijbelse prediking.  
Maar weet u dat er in Groningen en Drenthe een regionale afdeling van de 
Gereformeerde Bond is? 

mailto:predikant@kapelgemeentedrachten.nl
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Deze regionale afdeling organiseert jaarlijks een 
drietal toerustings- en ontmoetingsavonden. Deze 
avonden worden op wisselende locaties in Groningen 
en Drenthe gehouden. Daarnaast organiseren wij de 
jaarlijkse Hemelvaartsontmoeting in Noordhorn. 

 
Naast inhoudelijke verdieping is er ruimte om elkaar te 
ontmoeten. De gemeenten in het noorden liggen erg 
ver uit elkaar. We vinden het belangrijk dat 
gelijkgezinde gemeentes elkaar vasthouden en 

versterken.  
 
Thema’s die in de afgelopen periode aan de orde zijn 
geweest zijn: 

• Orgaandonatie 

• Als (klein) kinderen andere wegen gaan 

• Geloofsopvoeding, opdracht van de hele 
gemeente 

• De missie van de kerk in 
het noorden 
Mocht u nog suggesties 
voor thema’s hebben 
geef dit gerust bij ons 
aan. 
 

Als regionale afdeling willen we met deze 
avonden doorgaan. Daarvoor is uw betrokkenheid en steun nodig. Voor 
slechts € 5,- bent u lid van de regionale afdeling van de Gereformeerde 
Bond in Groningen en Drenthe. We vragen u om lid te worden. U ontvangt 
dan een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten en steunt u ons 
financieel.  
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Alvast hartelijk dank, 
Het bestuur Gereformeerde Bond Groningen en Drenthe 
Mail:  gbgroningendrenthe@gmail.com 
 
LIED CHRISTIAN VERWOERD: HIJ HEEFT OVERWONNEN 

Hij heeft overwonnen 
Jezus de Messias 
Heel de weg is Hij gegaan 
Ondanks al het lijden was Hij vast besloten 
Om in onze plaats te staan 
 
God werd een mens 
Eerst vernederd, toen verhoogd 
En nu aan de rechterhand van God 
Zoals Hij opsteeg verwachten wij Hem terug 
De schepping ziet uit naar Jezus′ komst 

 
En de Geest en de Bruid zeggen 'Kom!′ 
En laat hij die het hoort zeggen 'Kom!' 
Heer Jezus, kom! Heer Jezus, kom! 
Laat wie dorst heeft nu komen bij Hem 
Neem het levende water van Hem 
Voor niets van Hem, voor niets van Hem 
 
In de hoge hemel wordt Gods naam aanbeden 
Engelen buigen zich neer 
Oudsten op de tronen 
In hun witte kleren 
Ook zij knielen voor de Heer 
 
Eer aan het Lam dat het lijden heeft doorstaan 

mailto:gbgroningendrenthe@gmail.com
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Hem komt toe heerlijkheid en macht 
Spoedig komt hij en elk oog zal hem dan zien 
Hij komt voor wie waakt en hem verwacht 
 
En de Geest en de Bruid zeggen 'Kom!′ 
En laat hij die het hoort zeggen 'Kom!' 
Heer Jezus, kom! Heer Jezus, kom! 
Laat wie dorst heeft nu komen bij Hem 
Neem het levende water van Hem 
Voor niets van Hem, voor niets van Hem 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIENSTEN DECEMBER 
 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

1 december 

1e adventszondag 

Ds. G. Oberink, 

Urk 

Nog onbekend 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

8 december 

2e adventszondag 

Ds. H. Born, 

Rouveen 

Ds. G.H. Vlijm, 

Wezep 

Collecten 1. Oekraïne  

2. Kerk 
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15 december 

3e adventszondag 

Bediening HA 

Ds. F. Pierik 

Dankzegging HA 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

22 december 

4e adventszondag 

Ds. B. Coster, 

Rouveen 

Ds. N. Noorlander, 

Onstwedde 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 

  

24 december  21.00u. Kerstnachtdienst 

Ds. F. Pierik 

  Locatie: de Edenhof 

25 december 

1e Kerstdag 

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, 

Assen 

Ds. M.G.M. Mudde, 

Oosterwolde 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

29 december Dhr. L. Blees, 

Dorkwerd 

Ds. G.J. van den Top, 

Heiligerlee 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

31 december  19.00 uur 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

5 januari Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, 

Assen 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 
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HERVORMDE GEMEENTE EEN 
 

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten. 
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl 

 

Website gemeente: www.hervormd-een.nl 

 

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik 

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik 

Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:  

Secretaresse: Gerda de Vries 

 

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een 

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443  

Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een 

 

 

Testamentaire beschikking: 

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende 

formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van 

Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te 

Norg, een bedrag van €  .’ 

 

Colofon 
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.  

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar. 

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051 

 
 

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com 

mailto:f.pierik@hetnet.nl
mailto:kerkklankenredactie@gmail.com

