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Hervormde Gemeente Een

KerkRRlanken



MEDITATIE

Lezen: Matthelis 25:1-13

We zijn inmiddels gekomen in de weken van advent. Advent is
verwachten. We spreken dan vaak over de verwachtring van het
kerstfeest, maar dat mogen voor ons als gemeente ook weken zijn van
verwachting van de komende Heere Jezus Christus. In dat perspectief een
meditatie over de komende bruidegom. Daarbij klinkt dus de vraag:
Welke verwachting hebben wij?

Het tekstgedeelte van vandaag staat in het gedeelte waarin Jezus spreekt
over Zijn wederkomst. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 24. Jezus vertelt
dan wat we kunnen verwachten en wat we moeten doen om het te
kunnen verwachten. In dat kader vertelt Hij de gelijkenis over de tien
meisjes.

We lezen dat er vijf wijs waren en vijf dwaas. Zo op het eerste gezicht is er
eigenlijk geen onderscheid. Ja, één ding. Vijf van hen nemen een extra
kruikje met olie mee. Verder is er eigenlijk niks op aan te merken. Alle
meisjes leefden in de verwachting van de bruidegom die eraan komt.
Maar dan komt het moment dat ze zitten te wachten... het duurt maar en
het duurt maar... En maar wachten en wachten... Ja, de bruidegom blijft
uit. De uren verstrijken en het wordt al nacht.

Uiteindelijk klinkt er dan een geroep. De bruidegom komt eraan. Ga uit
Hem tegemoet! We verplaatsen ons even in de bruiloft van toen, daar in
het oude oosten. Je had daar een vriend van de bruidegom, die was
belast met de voorbereiding van de bruiloft. De vriend van de bruidegom
heeft deze meisjes opgeroepen om de bruidegom te verwachten. Toen hij
die ‘boodschap’/‘de oproep’ heeft gebracht aan alle meisjes in het dorp
waar ze woonden, ging deze vriend van de bruidegom weer terug. De
boodschap was duidelijk. De bruidegom komt. Verwacht hem! Hij komt er
aan!

Nu komt zo meteen de vriend van de bruidegom met de bruidegom zelf in
de richting van het dorp. Hij zal aankomen met muziek en gevolg. Dan
moeten ze gereed staan.



Zo zullen de meisjes met de lampjes de bruidegom kunnen begeleiden.
Wat een feest zal het zijn. Een echte bruiloft.

Maar het duurt maar en het duurt maar... en de meisjes vallen in

slaap. Het was al laat in de avond. Het wordt nacht. Plotseling midden in
de nacht klinkt het: ‘De bruidegom komt. Ga naar buiten, hem
tegemoet!’

De lampjes van de meisjes deden het niet meer. Er was op het eerste
gezicht geen onderscheid, dat wordt hier wel duidelijk. Alle lampen waren
uit. Zowel van de vijf dwaze meisjes als van de vijf wijze meisjes. De olie in
de lampen was op. Maar dan blijkt het onderscheid tussen de meisjes. De
vijf wijze meisjes hadden een extra kruikje mee. Zij waren voorbereid om
hun lampjes weer gereed te maken als het laat zou worden. Wanneer ze
op de late avond pas de bruidegom tegemoet zouden moeten gaan.

Wat is dan nu het onderscheid tussen al die meisjes? Alle meisjes waren
bereid om de bruidegom te ontmoeten. Ze hadden allemaal een lampje
bij zich. Ze hadden allemaal feestkleding aan en de lampjes brandden
allemaal. Toch zitten er één groot verschil tussen! Tussen de ene vijf en
de andere vijf. De vijf wijze meisjes hadden namelijk extra olie bij zich.
Maar wat is dan die olie wat die meisjes bij zich hadden?

Je zou namelijk kunnen zeggen dat die olie het geloof is. Dus niet alleen
maar het dagelijkse en het maatschappelijke, maar het geloof in Jezus
Christus. Ik schreef net al dat dit tekstgedeelte staat in het kader van de
wederkomst van de Heere Jezus Christus. Jezus komt terug. En Hij, de
Heere Jezus, heeft gezegd dat alleen degenen die Hem van harte
liefhebben en in Hem geloven het eeuwige leven in kunnen gaan. Dus dan
betekent dat wij ons moeten voorbereiden op de bruiloft. Dat is het beeld
wat hier gebruikt wordt. Zodat we met geloof de bruidegom tegemoet
gaan, een echt en waar geloof.

Dan is natuurlijk nu wel de vraag: ‘Hoe komen wij aan die olie?’ Het
geloof wordt ons gegeven door de Heere Zelf.



Hij is Degene die door genade in het leven werkt en de genade van God
mag toe-eigenen, opdat de woorden van de Heere zo in het hart worden
gelegd dat je mag zeggen: ‘Dat is ook voor mij’. We ontvangen Zijn liefde
doordat we persoonlijk ‘ja’ zeggen op wat God zegt in de bijbel. Dan
wordt het niet meer iets van jezelf. Niet het lampje van de vijf dwaze
meisjes, wat je ook met geloof zou kunnen typeren. Maar geloof dat
werkelijk olie heeft, extra olie heeft. Geloof wat voortkomt uit de Heere.
Om het met de taal van ons tekstgedeelte te zeggen: om de Bruidegom te
kunnen ontvangen, zodat ze daar werkelijk in mogen gaan in de eeuwige
heerlijkheid.

We lezen aan het einde van onze schriftlezing dat de dwaze meisjes niet
naar binnen mogen, wanneer ze later nog aan de deur komen. Ze krijgen
te horen: ‘Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” De meisjes kwamen te laat.

Verwachting. Verwachting in het geloof. Zou u dat willen? De Heere God
wil u dat geven. Daarom klinkt ook vandaag de oproep: ‘Geloof in Jezus
Christus. Hij zal u alles schenken. Olie voor de lampen, olie voor de
Toekomst.” Amen

Ds. F. Pierik

(Deze mediatie is een bewerking van de meditatie die gehouden is bij de
begrafenis van mevrouw Raspe)

BlJ DE DIENSTEN

In december staan er vier diensten gepland waarin ik u mag voorgaan en
we mogen luisteren naar de verkondiging uit Gods woord.

De eerste diensten staan in het teken van de bediening van en de
dankzegging op het Heilig Avondmaal. In deze diensten, die het uitzicht
hebben op kerst, mogen we de prekenserie van de kinderen van Jakob
afronden. In al deze diensten staan de teksten met betrekking tot Jozef
als de voorbeschikte verlosser van Israél centraal.



In de ochtend dienst van 17 december zal het Heilig Avondmaal bediend
worden en’s avonds is er dankzegging.

Op Eerste Kerstdag hoop ik in uw midden in de ochtenddienst voor te
gaan. Het tekstgedeelte is dan Lukas 2:6-7.

Op oudjaarsavond wordt het woord bediend uit 1 Johannes 1. Daarmee
mogen we het jaar uitgaan.

Voor wat betreft alle data geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven’. Dat geldt
in het bijzonder voor deze diensten, want vorig jaar moest ik alle diensten
teruggeven i.v.m. ziekte. Nu mogen de ‘toen overdachte woorden’ nu als
verkondiging klinken in het midden van de gemeente.

Ik wens u allen gezegende diensten en een goede jaarwisseling toe.

OUDJAAR

Wanneer we dit lezen is het inmiddels de laatste maand van 2023. Wat
gaat de tijd hard. Het is zo januari, mei, zomervakantie en dan alweer de
laatste kerkbode van het jaar. Mozes zegt: ‘We vliegen daar heen’. De tijd
is zo voorbij en dan komt alweer de laatste dag van het jaar.

Dat betekent ook weer een jaar dichter bij de eeuwigheid. Laten we het
jaar goed afsluiten. En dan niet alleen met ons allen die ons gegeven zijn,
maar ook in Geestelijk opzicht. Dat we de Heere mogen kennen en met
Hem, door de vergeving van de zonden heen, het jaar achter ons mogen
laten. Dan is het jaar 2023 een goed jaar geweest. En ga met die
verwachting dan ook 2024 in, dan is het eeuwig goed.

BIJBELKRING

De vierde avond voor de Bijbelkring is op woensdag 13 december om
19:30 uur. Het gaat op die avond over de zeven zegels verbroken
(Openbaring 6-7).

JEUGDKRING

Na de avonddienst van zondag 17 december vindt de jeugdkring plaats bij
de familie Kroondijk.



MEDEDELINGEN UIT DE KERKENRAAD

In de vergadering van 14 november heeft de kerkenraad gesproken over
de komende verkiezingen van de kerkenraad.

Er zijn geen namen ingediend voor de functie van ouderling. Daarmee is
ouderling Wesstra herkozen.

Uit de ingediende namen voor de verkiezing van een diaken heeft de
kerkenraad in biddend opzien een broeder verkozen. Deze zal in de week
na het schrijven van deze kerkbode benaderd worden. De broeder heeft
tot zaterdag 2 december de gelegenheid om zich over zijn benoeming te
beraden.

Wanneer de roepstem klinkt vanuit de gemeente, dan zal de roepstem
beantwoord moeten worden. Deze woorden moeten niet in
overeenstemming zijn met wat bij ons en ons gevoel het beste past. Maar
deze roepstem moet voor Gods aangezicht gebracht worden, waar dan
het antwoord mag klinken. Juist in het gebed: “Heere, wat wilt u dat ik
doen zal” geeft de houding voor het wel of niet aanvaarden van het ambt.
We bidden of de benoemde broeder op deze manier een antwoord mag
geven.

VRAGEN OM GEBED

Vragen om gebed 1.Verkiezingen

22 november zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De
uitkomst is op het moment van schrijven nog niet bekend. Laten we
bidden voor de nieuwe kamer en ook de vorming van een nieuw kabinet.
Dat ons land weer een regering mag krijgen die ook rekening wil houden
met de Heere en Zijn Woord.

Vragen om gebed 2.Israél en Gaza

In de afgelopen twee maanden werden we opgeschrikt door de
gruwelijkheden van de oorlog in Israél en Gaza. We weten niet precies
wat er gebeurt, maar we weten wel dat het volk van God onder het
vergrootglas ligt in de wereld. Alle ogen zijn op dit volk gericht.



We zouden ook kunnen zeggen: Het land Israél wordt gezien als het
middelpunt van de wereld. In de eerste week na de inval van Hamas
stond er een interview met bekende mensen in het Reformatorisch
Dagblad. In dat interview zei Gertjan Segers “Je ziet de profetische
voorzeggingen onder je ogen gebeuren”. Dat geeft ons verwachting, maar
dat noodzaakt ons ook tot gebed. Gebed voor het volk en de volkeren van
het Midden-Oosten. Gebed om vrede. Gebed met de bede ‘Maranatha’.

MEDEDELINGEN VAN DE DOMINEE

50 jaar

Op 30 december hoop ik 50 jaar te worden. De Heere heeft mij al die
jaren gespaard en gedragen, en dat zijn niet zomaar woorden. Dat is echt
zo gegaan. Als ik terug kijk over mijn leven dan moet ik zeggen dat er
grote hoogtepunten waren en dat er ook dieptepunten zijn geweest.

De Heere heeft mij al op jonge leeftijd de liefde tot Hem in mijn hart
willen werken. Daarnaast heeft Hij mij geroepen tot dienstknecht in Zijn
Wijngaard. Wat een wonder dat ik met mijn dyslexie die studie heb
mogen doen en dat dat Hij mij twee gemeenten heeft gegeven om te
dienen.

Een ander hoogtepunt is mijn gezin. Ten eerste mag ik de Heere danken
voor Miranda, en hoe zij in alles achter mij staat. We mogen samen de
Heere dienen vanaf het begin van onze relatie.

Hoewel we geen kinderen konden krijgen mogen we toch met
dankbaarheid voor vier kinderen zorgen. We zijn dankbaar dat deze
kinderen inmiddels allemaal uit mogen spreken dat zij de weg van de
Heere willen gaan.

Dieptepunten waren er ook zeker. Het is inmiddels 19 jaar geleden dat ik
een ernstig auto-ongeluk heb gehad. De mensen die om mij heen stonden
vreesden voor mijn leven. En toch... Het is de Heere die mij daar
doorheen gehaald heeft.

Ach.. wat zal ik nog meer zeggen.



Er zijn er nog vele te benoemen, maar in dat alles heb ik de Heere mogen
leren kennen als een getrouwe Hemelse Vader. En dit alles mag ik
meenemen in het dienen van Zijn Gemeente. Daarom: ‘Hem alle dank en
eer.

GROET

Aan u allen de groet die we vinden in Titus 1:4 ‘genade, barmhartigheid
en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze
Zaligmaker’.
Met deze woorden wil ik iedereen groeten vanuit de pastorie.

Ds. F. Pierik

VROUWENOCHTEND
Vrouwen van Een

Op 20 december willen we weer een vrouwenochtend houden van 9:30 -
11:30 uur. We komen bij elkaar in Bethel. Het zal in het teken staan van
het komende kerstfeest.

Allemaal hartelijk welkom.

KOPIE JANUARINUMMER
De kopij voor het januarinummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 15
december 2023.

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
03-12 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk
13-12 19.30 Bijbelkring Bethel
17-12 20.30 Jeugdkring Haulerwijk
20-12 9.30 Vrouwenochtend Bethel




GEDICHT

Heb je gehoord van de Koning van vrede,

Die redding brengt in een wereld in nood?
Heb je met de herders, Hem stil aangebeden,
zag je Zijn liefde, zo oneindig groot?

Heb jij je verwonderd, dat Hij werd geboren.
dat Hij in een kribbe als Kind werd gelegd?
Heb jij meegezongen met de engelenkoren,
omdat hierin blijkt dat God doet wat Hij zegt?

Het kerst is voorbij, maar met Hem mag je verder,
Geef elke dag Hem opnieuw alle eer.

De Koning Die Knecht werd, de altijd Goede Herder,
de Redder van de wereld en aller Heeren Heer!



DIENSTEN DECEMBER

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Messias belijdende Joden
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie

2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk
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HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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